
M A D O N N A  

Steig, o Mutter aller Schmerzen, 
Auf den Altar meiner Verse! 
Blut aus deinen magren Brusten 
Hat des Schwertes Wut vergossen. 

Deine ewig frischen Wunden 
Gleichen Augen, rot und offen. 
Steig, o Mutter aller Schmerzen, 
Auf den Altar meiner Verse! 

In den abgezehrten Handen 
Haltst du deines Sohnes Leiche, 
Ihn zu zeigen aller Menschheit - 
Doch der Blick der Menschen meidet 
Dich, o Mutter aller Schmerzen! 

VS 1-8 De moeder die alle leed heeft ondergaan, wordt aangeroepen en aanbeden 
(altaar) door de dichter. 
VS 9-14 De moeder wordt voorgesteld als een wezen dat met haar leed te koop loopt 
en door haar omgeving wordt verstoten en door de dichter bespot. 

Muziek 
De pizzicato (lopende) baslijnen van de cello gaan in vers 9 tot 14 over in gestreken 
cello, waardoor het dramatisch aspect versterkt wordt. 
Opmerking: in de laatste maten klinkt nog even de viool, in lied 7 tot en met 14 is 
deze niet meer te horen. 

Vergelijk dit lied met dat van de moeder over haar aan het front gestorven zoon. 



Ste ig ,  o flutter a l l e r  Schmerzen 

Auf .  d e n  A l  tar  neiner Verse! 

Een half donkere garg  

Een half donkere trap 

Ket de su~gentie van eindeloosheid 

Een oude VI-OCW 

Gekleed in dageli j kse armoede 

Gebukt door dagelijks leed 

Loopt moeilijk de treden op 

In haar handen twee kolenkitten 

Ste ig ,  o Hut t e r  a l l e r  Schmerzen 

Dan 

Twee 

Drie buren 

Schaduwen op de muur 

Passeren haar 

Vermij den hanr 

Verdwtj nen voor haar 

In de eindeloosheid van de trappen 

Voor hzcr nog te gaan 

S te ig ,  o Mutter a l l e r  Schmerzen 






