
Paul Feyerabend 
In strijd met de methode

In de discussie over methodologische en kennistheoretische 
problemen neemt Paul Feyerabend een opmerkelijke plaats in. In 
tegenstelling tot wetenschapsfilosofische voorgangers als Popper en 
Kuhn vindt hij dat de wetenschap een anarchistische  onderneming is. 
Om dit aan te tonen onderzoekt hij bepaalde historische episodes, 
waarin Copernicus en Galileï hoofdrollen bekleden. Feyerabend 
concludeert dat het enige principe dat de vooruitgang niet tegenhoudt 
luidt: alles mag (anything goes). Zonder bewuste of onbewuste 
overtredingen van (methodologische) regels is wetenschappelijke 
vooruitgang onmogelijk; dat heeft de geschiedenis van de wetenschap 
telkenmale bewezen. Het overhoop gooien van bindende principes 
en de strijd tegen welke methode ook acht Feyerabend absoluut 
noodzakelijk voor de groei van kennis.
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