
REDACTIONEEL
Groniek 66, "homoseksualiteit & geschiedenis", lijkt aan het begin gestaan te hebben van een
reeks publicaties, die homoseksualiteit, onderdrukking en emancipatie vanuit een historisch
perspectief heeft willen beschouwen. Er is een voorlopig eindpunt bereikt met de ook in deze
Groniek 77 besproken compilatie-dissertatie van dr. R.A.P. Tielman. Voorlopig, omdat de zogehe
ten 'homostudies' in een stroomversnelling zijn geraakt. Van een verzameling kleine zelfstan
digen lijkt deze 'homostudiesbeweging' geëvolueerd te zijn naar een grofweg te onderscheiden
Amsterdamse School en een Utrechtse Zuil. Lesbiografie wordt op veel kleinere schaal beoefend,
links en rechts de vruchten van homo- en vrouwenbeweging plukkend, maar bezit reeds een kracht
en een oorspronkelijkheid, die geen prehistorie meer te niet kan doen.
Groniek 77 is op een aantal punten een voortzetting van nummer 66. Bijdragen en mededelingen
betreffende de geschiedenis der homoseksualiteit in de Nederlanden.
Kritiek op het vorige nummer betrof de weinige aandacht die het gaf aan meest recente en actu
ele ontwikkelingen binnen de emancipatiebeweging. Nummer 77 revancheert zich daar op. Dat daar-
bij het probleem van distantie en betrokkenheid hier en daar precair is, en de liefde
in de armen van Kleio niet al te scrupuleus wordt gezocht, mag het oog niet afhouden van het
nieuwe en onthullende in deze studies van een emancipatiebeweging. Wil immers de geschiedenis
van de homoseksualiteit in Nederland meer zijn dan alleen die van een emancipatiebeweging,
dan zal deze enerzijds het meer algemene domein van de seksualiteit moeten betreden, anderzijds
buiten de gebaande paden naar sporen zoeken, die het geheim bewaren van wat verborgen is.

Wat verborgen is

uit alles wat ik heb gedaan en heb gezegd
moeten ze niet proberen uit te vinden wie ik was.
Er was een hindernis en die vervormde
mijn handelingen en mijn levenswijze.
Er was een hindernis en die weerhield me
heel dikwijls, als ik mij uit ging spreken.
Mijn meest onopgemerkte handelingen
en de geschriften van me, die het meest verhuld zijn 
daaruit alleen zal ik begrepen worden.
Maar misschien heeft het ook geen zin om er
zoveel zorg en zoveel moeite aan te besteden
om mij te kennen. Later - in een volmaakter maatschappij 
zal ongetwijfeld eens een ander, ingesteld als ik,
te voorschijn komen en handelen in vrijheid.

april 1908 K . P. Kaváfis

Op 14/15 mei zal in Groningen het 2e Congres Geschiedenis & Bevrijding georganiseerd worden.
In dat kader zullen op 15 mei zowel Rob Tielman als Mattias Duyves aanwezig zijn om deel te
nemen aan de discussie over homoseksualiteit en bevrijding. Twee problemen die in dat kader
aangestipt zullen worden en die impliciet irt Groniek 66 en 77 liggen zijn: draagt wetenschap
pelijk onderzoek naar de onderdrukking van homoseksualiteit bij tot de bevrijding van homo
seksualiteit (de zon gaat op, de zon gaat onder, de haan krijgt op z'n donder) ? en moet de
homobeweging anno 82 bij afnemende homo-aversie de homoseksuele identiteit naar voren brengen,
of moet zij juist weer ontindividualiseren ?


