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Liefhebbers van wereldwijde
doemscenario's hebben er weer een profeet
bij in de persoon van Robert D. Kaplan,
auteur van spraakmakende artikelen en
reisboeken en adviseur van het Amerikaanse
leger. Het alwrchistisch pandenwnium bevat
negen artikelen over de wereld na de Koude
Oorlog die Kaplan gepubliceerd heeft tussen
1994 en 1998. Als een hedendaagse
Nostradamus bespreekt Kaplan de
verschillende werelddelen en voorspelt
burgeroorlogen, hongersnoden, ziekte
epidemieën en het einde van de
democratische beschaving zoals wij die
kennen. Uitgangspunt van Kaplan is telkens
dat het einde van de Koude Oorlog niet
geresulteerd heeft in een overwinning van
democratie en vrije markt-denken, maar
juist de deur open heeft gezet voor een
ernstige ontwrichting van de wereldorde.
Kaplan pleit in dit boek regelmatig voor
een niet-ideologische benadering van
buitenlandse politiek. Hij verwijt de
regering van de Verenigde Staten en de
internationale organisaties een naïeve
Wilsoniaanse benadering van de problemen
die de situatie alleen maar verergert.
Blijmoedig idealisme is geen verstandig
uitgangspunt voor buitenlands beleid.

In het eerste en omvangrijkste artikel
behandelt Kaplan de ontwikkelingen in
West-Afrika. Hij begint zijn verhaal - een
eindeloze heschrijving van
burgeroorlogen, krottenwijken, corrupte
regimes en milieurampen - met de
mededeling dat de situatie in West-Afrika
een voorproefje is van wat onze hele
planeet over enkele tientallen jaren te
wachten staat. Waarom juist Afrika is
uitgekozen voor deze beschrijving en
waarom de Afrikaanse verhoudingen op de

hele wereld geprojecteerd mogen worden
blijft onduidelijk. Het zijn dergelijke
onberedeneerde vooronderstellingen die
het boek een nogal speculatief karakter
geven. Kaplan beperkt zich tot het
beschrijven van wereld bedreigende
ontwikkelingen, maar verzuimt hierbij zijn
keuzes toe te lichten of zijn theorieën van
een goede analyse te voorzien.

De betogen van Kaplan zijn doorspekt
met citaten van historische personen die
zijn gelijk moeten bewijzen. Polybius,
Gibbon, Hobbes en Talleyrand worden
druk geciteerd om duidelijk te maken dat
het verval op de loer ligt als de beschaving
op haar hoogtepunt lijkt, of om te illustreren
dat in tijden van internationale ontwrichting
een realpolitische benadering het meeste
resultaat oplevert. Toch is ook hier kritisch
lezen op zijn plaats. Kaplan parafraseert
grote denkers zonder te annoteren en past
dit vervolgens inzichten toe op situaties die
geheel anders zijn dan die waarvoor zij
oorspronkelijk bedoeld waren. Als de
Franse filosoof Tocqueville waarschuwt
voor de verwording van democratie doet
hij dat in de context van een analyse van de
ontwikkelingen in het achttiende eeuwse
Amerika. Of dit ook in dezelfde mate geldig
is voor Haïti en Azerbajdzjan is maar zeer
de vraag.

Toch bevat Het anarchistisch
pandemo/lium veel interessante inzichten.
Kaplan doet geen concessies aan het
politiek correcte denken en trapt ongenadig
hard aan tegen de heilige huisjes van de
Amerikaanse buitenlandse politiek. In een
artikel over Henry Kissinger doet Kaplan
een poging deze door linkse intellectuelen
verguisde minister van buitenlandse zaken
onder Nixon in een genuanceerder licht te
zetten. Kissinger wordt in dit betoog
beschreven als een realistisch politicus wiens
visie op buitenlandse politiek is gevormd
door zijn ervaringen als Joodse puber in
Hitler-Duitsland en door een grote
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bewondering voor de Oostenrijks
Hongaarse staatsman Metternich. De
aarzelende houding van de Europese
democratieën in München in 1938 en het
verwoestende effect van democratische en
nationalistische bewegingen op het
Habsburgse rijk in 1848 illustreren volgens
Kissinger dat termen als democratie en
autocratie geen politieke waarde hebben
als er geen rekening wordt gehouden met
de omstandigheden waarin ze werkzaam
zijn. Het is volgens Kissinger de vraag of de
Balkan zoveel beter af is nu er
democratische verkiezingen worden
gehouden en het autoritaire Habsburgse
bewind verdwenen is. Hoewel Kaplan de
kritiek op Kissingers Vietnambeleid
onderschrijft, wijst hij er ook op dat
Kissinger doorgaans een verstandig
evenwicht heeft weten te bewaren tussen
het realistisch inschatten van de werkelijke
krachtsverhoudingen en de 'ongebreidelde
Amerikaanse zendingsdrang'.

Ook in zijn laatste artikel 'De gevaren
van de vrede' spaart Kaplan de gevoelens
van de lezers niet. Oorlog is volgens de
schrijver een belangrijke voorwaarde voor
vooruitgang in de geschiedenis. Lange
perioden van vrede veroorzaakten vaak
stagnatie en verval. Het streven naar een
wereld zonder oorlog werkt dictaturen in

Thomas Leeflang, Gevallen Engel. Leven en
werk van Leni Riefenstahl, Walburg Pers,
Zutphen 2000. ISB 90.5730.140.7
(paperback), 192 blz., fl. 29,50.

Ondanks het feit dat haar films inmiddels
door iedereen erkend is als 'gedateerd', is
de naam Leni Riefenstahl nog steeds
controversieel genoeg voor een hevige
discussie. Moeten de door haar
geregisseerde films als Sieg des Claubens
(1933), Tag der Freiileit (1935 en met name
Triumpil des Willens (1934/35) puur worden
gezien als propaganda, of als een
kunstzinnige vastlegging van de nationaal
socialistische partijdagen, zoals Riefenstahl
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de hand die zich presenteren als
benevolente bewakers van orde en rust. Jn
dit betoog is het vooral de Verenigde Naties
die er van langs krijgt. [n haar verlangen
om conflicten door compromissen te
beëindigen werkt deze organisatie
chaotische situaties in de hand en houdt
zij staten overeind die in werkelijkheid te
zwak zijn om te blijven voortbestaan.
Kaplan roept de Verenigde Staten dan ook
op om haar contributie aan de Verenigde
Naties te betalen en zo snel mogelijk de
macht over te nemen. De Verenigde Naties
kan dan - in plaats van een zouteloos
bureaucratisch en ideologisch vacuüm 
een effectief instrument worden van de
Amerikaanse buitenlandse politiek.

Kaplans uiteenzetting over de
voordelen van oorlog als uiting van
gezonde competentie doet nogal
sociaaldarwinistisch aan. Net als elders in
het boek kiest Kaplan zijn voorbeelden
nogal selectief en citeert hij diverse filosofen
- onder andere Gaetano Mosca en Ortega
Y Gasset - uit hun verband. Het
anarcilistisch pa17demo17iul11 heeft de
verdienste dat het onbespreekbaar geachte
uitgangspunten van onze wereldpolitiek in
twijfel durft te trekken. De retorische wijze
waarop dat gebeurt laat echter weinig ruimte
voor discussie.

felko Hooijmaaijers

zelf beweert? En wat was haar rol precies
tijdens het nazi-regime' Maakte zij
bovengenoemde films vrijwillig of werd ze
min of meer gedwongen door Hitier
persoonlijk? Zelf beweert Riefenstahl dit
laatste en accepteerde ze dit aanbod
bovendien omdat het de enige mogelijke
manier zou zijn om haar kunstzinnige films
te maken. In Cevalle17 E17ge/, de eerste
Nederlandse biografie van deze omstreden
Duitse regisseuse, geeft auteur Thomas
Leeflang geen eenduidig antwoord op deze
toch wel belangrijke vragen. Sterker nog,
Leeflang heeft met dit boek slechts een
overzicht willen geven van Riefenstahl en
haar werk tot aan cle Tweede Wereldoorlog,



zonder daarbij zelf stelling te kiezen.
Verscheidene keren refereert leeflang aan
de voortdurende discussies over Riefenstahl
en haar al dan niet propagandistische fLlms.
In zijn voorwoord (en later in het boek
nog eens) geeft leeflang echter al aan dat
haar films weliswaar heel erg omstreden
zijn vanwege de ideologische lading ervan,
maar dat ze tegenwoordig gewoon doodsaai
zijn. Maar goed, waarschijnlijk zal men later
ook nog eens de schouders ophalen bij
toespraken van George W. Bush over de
urgentie een raketschild te bouwen tegen
de dreiging van 'schurkenstaten', terwijl dit
momenteel wel degelijk Amerikanen kan
bewegen een tweede Koude Oorlog nieuw
leven in te blazen. Een
tweede reden om zei f geen
oordeel uit te spreken is de
oncontroleerbaarheid van
feiten (zoals Riefenstahl die
naar voren bracht in diverse
interviews en in haar
autobiografie), doordat veel
van Riefenstahls tijdgenoten
reeds zijn overleden (ze is 98)
en de afwezigheid van
bron nen. Fei ten die
Riefenstahl naar voren
brengt bij haar verweer
kloppen weliswaar niet altijd,
maar toch is ze geen
'pathologisch jokkebrok'.
Eerder heeft ze, verbitterd en
in het nauw gedrongen, haar eigen
historische werkelijkheid geconstrueerd die
ze voor de waarheid houdt. Een directe
parallel valt te trekken met haar partij-films,
die zij zelf ook beschouwd als
'geschiedkundige documenten'.

Tot 1924 maakte de ambitieuze
danseres leni Riefenstahl furore in de
decadente Weimarrepubliek. Door een
knieblessure gedwongen ging Riefenstahl
zich toeleggen op het acteren, en wel bij de
'pre-fascistische' regisseur dr. Arnold
Fanck, zoals leeflang hem betitelt. In zes
van zijn films speelde Riefen tahl de
hoofdrol. Riefenstahl kreeg de smaak van
de filmwereld te pakken en in 1932

Supplement

regisseerde ze zelf de 'romantische
bergfilm' Das Blaue Lidlt, waarin ze tevens
de hoofdrol op zich nam. Onder de indruk
van deze film en de persoon Riefenstahl
nodigde Goebbels haar uit om een film te
maken over de Reichsparteitag des Sieges in
september '32. Goebbels noteerde hierover
in zijn dagboek: 'Gestern: feh mache Leni
Riefenstahl den Vorschlag eines Hitlerfilms.
Sie ist begeistert davon.' Hitlel' zelf wilde
Riefenstahl naast Goebbels stellen om de
filmindustrie vam het Derde Rijk vorm te
geven. Goebbels zag deze rol eerder
weggelegd voor Fritz lang. Doordat lang
na dit voorstel vluchtte naar de Verenigde
Staten, is het Riefenstahl geworden die voor

Hitlel' drie partijdagen
heeft vereeuwigd. Als
verweer tegen de latere
storm van kritiek op haar
medewerken aan de nazi-
propaganda zou
Riefenstahl later
opmerken dat er ten tijde
van het accepteren van
deze opdracht begin 1934
nog geen anti-joodse
wetten bestonden, en
bovendien Hitlel' een
zeker internationaal
aanzien genoot - onder
andere Churchill was
nogal door Hitlel' geboeid.
Ambitieus als Riefenstahl

was, ging ze gretig in op de mogelijkheden
die haar geboden werden door de nieuwe
machthebbers; men kan haar daarbij zeker
niet verwijten dat zij té kritisch heeft gekeken
naar de politieke overtuigingen van haar
werkgevers. Terwijl Riefenstahl hun
denkbeelden in 1934 nog kon negeren, werd
dit in 1938 toch wel praktisch onmogelijk.
Toen beleefde namelijk haar gefilmde
verslag van de Olympische Spelen van 1936
in Berlijn zjjn première. Onder
aanwezigheid van de gehele nazi-top kreeg
Riefenstahl hiervoor felicitatie van de
Führer. Onwetend van de praktijken van
de nazi's kon zij toen nooit geweest zijn.
Haar joodse collega's waren toen ook bijna
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allemaal gevlucht. Op het moment van de
'Kristallnacht' was Riefenstahl in de
Verenigde Staten om daar Olympia onder
de aandacht te brengen, met als gevolg dat
ze na het bekend worden van deze
grootschalige jodenvervolgingen door
vrijwel alle invloedrijke Amerikanen werd
gemeden - met uitzondering van figuren
als Walt Disney en Henry Ford. Toch keerde
ze gewoon weer naar Duitsland terug,
alwaar ze langzamerhand uit de gratie
raakte.

In Gevallen engel wordt dus goed
duidelijk dat Riefenstahl in de aanloop van
de Tweede Wereldoorlog willens en wetens
met de nazi's heeft samengewerkt. Leeflang
schetst het beeld van een vrouw die dit deed
vanwege haar grenzeloze ambitie en
eerzucht de (artistieke?) top te bereiken.
Juist dit artistieke aspect staat centraal in
veel 'Riefenstahl-discussies'. In haar films
heeft zij altijd een grote voorliefde gehad
voor mooie, sterke en gezonde lichamen.
Dit geldt zowel voor haar drie partijdag
films als voor Olympia en haar naoorlogse
fotoserie van de Nuba-stam in Kenia. Haar
groteske en verheerlijkende manier van
filmen sloot dan ook bijzonder goed aan
bij de nationaal-socialistische kunst met zijn
nadruk op raszuiverheid en de
wederopstanding van de pure Duitse mens.
Propaganda voor de nazi-ideologie dus. Of
misschien legde ze de gebeurtenissen op
de partijdagen precies vast zoals ze
plaatsvonden, op haar eigen arti tieke
manier en was er dus niets geconstrueerds
aan (aldus Riefen tahl in 1965 in Cahiers
dtl Cinéllla)? Had ze de zwarte succesvolle
atleet Jesse Owens immers geen voorname
rol toebedeeld in Olympiade, ondanks
Hitiers weigering 'diesem Schwarzen' de
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hand te reiken? Maar waarom liet ze
bejaarden en gehandicapten buiten beeld
in Tritllllph des Willens' Bovendien stelde
zij de partijdagen voor als een strak
georganiseerd geheel door de complete
chaos achter de schermen weg te laten.
Door haar dubieuze rol in de nationaal
socialistische propagandamacbine tot 1939
werd Leni Riefenstahl na de oorlog een
persana non gra/a. Hierdoor was het
praktisch onmogelijk haar werk als
regisseuse voort te zeilen. Financieel werd
(en wordt!) zij ondersteund door een groep
vermogende en symphatiserende Duitsers,
en de royalties die zij nog steeds vraagt
wanneer delen van TriulIlph des Willens
vertoond worden. De periode na 1945,
waarin de engel is gevallen, komt cr verder
maar bekaaid vanaf in het korte hoofdstukje
'Leni-nismus', terwijl juist deze periode er
een geweest is van voortdurende
terugkerende discussies en 'renaissances'.

Gevallen engel biedt een goed en helder
overzicht van Riefenstahl en haar werk tot
aan haar 'val' tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog, maar in de naoorlog e
discussie over Riefenstahl mengt Leeflang
zich niet en vandaar dat dit niet uitgebreid
wordt behandeld. Toch is Gevallen Engel
een informatief en prettig geschreven
biografie, met bovendien bijzonder mooie
en goed gekozen foto's van Riefenstahl en
haar werk. Met binnenkort de Hollywood
productie van Paul Verhoeven over
Riefenstahl (waarin Jodie Foster de rol van
Leni op zich zal nemen) en het toneelstuk
'Marleni' (over de rivaliteit tussen Marlène
Dieltrich en Leni Riefenstahl) dat op dit
moment in ederlandse theaters te zien is,
moet ook de huidige aandacht wel weer
uitmonden in een brede discussie.

Robbert de Witt


