
Voorwoord
'Dangerous and indifferent ground: against its fixed mass the tragedies of
people count for nothing although the signs ofmisadventure are everywhere.
No past slaughter nor cruelty, no accident nor murder that occurs on the
little ranches or at the isolate crossroads with their bare populations of
three or seventeen, or in the reckless trailer courts of mining towns delays
the flood of morning light. Fences, cattles, roads, refineries, mines, gravel
pits, traffic lights,graffiti'd ceJebration ofathletic victory on bridge overpass,
crust of blood on the WaJ-Mart loading dock, the sun-faded wreaths of
plastic flowers marking death on the highway are ephemeral. Other cuJtures
have camped here a while and disappeared.'l

De Amerikaanse schrijfster E. Annie ProuJx schrijft verhalen zonder
hoop. Haar hoofdpersonen gaan genadeloos ten onder in het lege,
onherbergzame prairielandschap waar solidariteit en gemeenschapszin geen
gloedvol streven zijn, maar een pure noodzaak. Desondanks zijn ze vaak
afwezig. Hun familiegeschiedenissen hebben hen verbitterd, maar
va thoudend gemaakt. Ze leven om te overleven en tegenslagen -tot Proulx'
favorieten behoren faillissement, verminking, en zelfmoord, in die
volgorde- incasseren ze als de zoveelsten. Deze Groniek vertelt de andere
zijde van de medaille en gaat in op de redenen en motieven van migranten
om naar Amerika te trekken. Het wordt duidelijk dat grote verwachtingen
aan grote teleurstellingen vooraf gingen en dat determinisme en
eenzaamheid slechts een schaduwkant vormen van vrijheid en
individualisme. Vanuit die invalshoek hoeft de titel Great Expeetatitons
niet per se ironisch gelezen te worden, aJ mag dat natuurlijk wel.

In het eerste artikel gaat Nancy Koppelman in op de Amerikaanse
geschiedschrijving. Door Amerika's geschiedenis als migrantenstaat is
'mobiliteit' een belangrijke metafoor hierin. Dat de geschiedenis van
Amerika niet begint bij Columbus schrijft Louwrens Hacquebord. Hij
vult een hiaat in de al te eurocentrische historiografie van Amerika met
zijn artikel over de komst en de ontwikkeling van de zogenaamde 'native
Americans', die volgens hem in de eerste plaats niet 'native' en in de tweede
plaats verder ontwikkeld waren dan algemeen wordt aangenomen. Hiermee
stelt hij vraagtekens bij de indruk dat in 1492 een groot, onbewoond
continent werd ontdekt.

E. Annie Proulx, Close Range, Wyoming Stories, 'People in heli just want a drink of
water'.
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Onbewoond of niet, voor veel migranten in de achttiende eeuw zal een
beeld van leegheid en eenzaamheid overheerst hebben. Dat deze situatie
vroeg om een toegepaste religie betoogt Timothy D. Hall. Vanuit het
perspectief van de anglicaanse missionaris Charle Woodmason in South
Carolina, laat hij zien dat de religieuze beleving van migranten enerzijds
troost en comfort moest bieden in hun harde bestaan en anderzijds ruimte
moest laten voor zelfontplooiing.

In het artikel van Robert Lewis wordt de aandacht voor het
individualisme van de anglo-amerikaanse migranten in de achttiende eeuw
verschoven naar de gemeenschapszin van Welshe migranten in de
negentiende eeuw. De integratie van de relatief kleine Welshe stroom in de
inmiddels bestaande Amerikaanse samenleving verliep wellicht niet altijd
even makkelijk, maar was uiteindelijk wel succesvol. De ederlandse
migratie in diezelfde tijd wordt be chreven door Han Krabbendam. Hij
betoogt dat de Nederlandse migranten een eigen zelfbewustzijn creëerden
doordat zij ondank hun integratie met de Amerikaanse samenleving hun

eigenheid als Nederlanders behielden. Juist daardoor waren zij zo succesvol.
Tot slot beschrijft Wouter van Raamsdonk het leven van de journalist Elliot
Paul. Zijn levenslust en optimisme zorgen voor avonturen en successen
die het deprimerende begin van dit voorwoord doen vergeten.

Karl Hupperetz gaat in de supplementsrubriek Persoonlijkheden in op
het werk van Robert Musil. In de rubriek Bronnen komt Edward Ch. L. van
der Vliet aan het woord over het vinden en ontcijferen van twee inscripties.
Verder verkent Arnold Labrie in het supplement de mogelijkheden om
een roman als historische bron te gebruiken. En tot slot interviewden Hein
Braaksma en Robbert de Witt Carole en Robert Hillenbrand, die komend
jaar de Vonhoff leerstoel bezetten in Groningen.

Hoog van de Toren is geschreven door Pim Huijnen. Hij bepleit daarin
het perspectief van een tele coop om naar het, schijnbaar, onbereikbare
verleden te kijken.

Tot slot willen wij u van harte oproepen artikelen of scripties die een
publicatie in Groniek verdienen naar ons op te sturen en willen wij u
uitnodigen te reageren op Hoog van de Toren.

De redactie wenst u veel leesplezier toe!
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