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Tel; ver anging van de rubriek Bronnen biedt Groniek
oortaan Memoires van onze tijd, waarin personen

die prominent betrokken zijn geweest bij een histo
rische gebeurtenis of ontwikkeling terugkijken. Wies
Stael-Merkx, de eerste voorzitter van de afgelopen jaar
opgeheven Acht Mei Beweging, vertelt over de oprichting
van die beweging en de problemen die met de kerkelijke
hiërarchie ontstonden.

Het is 8 mei 1985. Op het Malieveld in Den Haag vieren 12.000 katholieken
onder een stralende zon een daverend feest in tenten op het grasveld. Zij
willen 'het andere gezicht van de kerk' laten zien. Twee dagen later landt paus
Johannes Paulus IJ op het vliegveld in Eindhoven. Hij wordt plechtig ver
welkomd door kardinaal Simonis en andere kerkelijke hoogwaardigheids
bekleders. De paus kust de grond en begint zijn tocht door Nederland.

Het kerkvolk reageert koel. Geen tienduizenden gelovigen bij
een pauselijke eucharistieviering, geen overvolle straten met jui
chende mensen. Televisiebeelden van een rijtoer door Den Bosch to
nen de paus die in zijn Pausmobiel door nagenoeg lege straten rijdt.
De paus heeft zo'n koele ontvangst nog nergens ter wereld meegemaakt.
Voor ingewijden is het duidelijk waarom hij geen warme ontvangst krijgt.
Enkele dagen eerder heeft hij bekendgemaakt dat de zeer behoudende en
stugge Ter Schure tot bisschop van het bisdom Den Bosch is benoemd.
De Brabanders, gewend aan de open en hartelijke bisschoppen Bekkers en
Bluyssen, waren woedend.

Wat was er in Nederland aan de hand? De Nederlandse katholieke kerk
werd tot halverwege de twintigste eeuw als een zeer trouwe en gehoorzame
dochter van Rome geprezen; ze leverde een royale financiële bijdrage aan
de wereldkerk en zond missionarissen over de hele wereld. Maar dat was
verleden tijd. Na de Tweede Wereldoorlog waren de Nederlanders aan hun
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'Het andere gezicht van de kerk', uit: Acht Mei Beweging, Geloofsbrieven Acht lJlei beweging (Tilburg
1987) 72.

emancipatieproces begonnen. Mede door de Duitse bezetting waren zij al
lergisch voor autoritair en onderdrukkend gezag. Anno 1985 vormden de
Nederlandse katholieken een kritische, zelfbewuste geloofsgemeenschap die
wel trouw maar niet onderdanig aan Rome wilde blijven. Zij wilden hun
eigen verantwoordelijkheid dragen voor een ruimhartige, open kerk waarin
voor iedereen plaats is en die dienstbaar is aan de wereld.

De jaren zestig: bloeitijd voor de Nederlandse katho
lieke kerk

In 1958 werd Johannes XXIII tot paus gekozen. Hij bleek de juiste man
om het nieuwe, na de oorlog opgekomen levensgevoel te stimuleren. Voor
hem was niet alleen de top van de kerk van belang; hij gaf volop ruimte en
verantwoordelijkheid aan het volk dat hij 'Gods volk onderweg' noemde.
De ramen en deuren moesten wijd opengegooid om een frisse wind door
de kerk te laten waaien. Dat klonk de Nederlandse katholieken als muziek
in de oren: daaraan zouden zij graag hun bijdrage leveren!
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Zo werden de jaren zestig een bloeitijd voor de Nederlandse katholieke
kerk. Theologen ontwikkelden in internationaal verband nieuwe visies op
God, de schepping, de kerkelijke leer en de bijbel. Deze ontwikkelingen
werden vervolgens in duizenden gespreksgroepen besproken. Pastores pro
beerden de strenge wetten van de (seksuele) moraal te relativeren en de
gelovigen te stimuleren hun eigen geweten te volgen. Bisschop Bekkers van
het bisdom Den Bosch steunde hen daarbij openlijk in televisietoespraken.
Parochie- en bisdombesturen werden gedemocratiseerd en op initiatiefvan
de bisschoppen ontstond 'De nieuwe katechismus': een bewerking van de
aloude catechismus die, zoals de bisschoppen in hun voorwoord lieten we
ten, 'het eeuwige geloof wil verkondigen in eigentijdse vorm'. Deze nieuwe
catechismus werd in vele talen vertaald en over de hele wereld verspreid.
Kortom: overal gonsde het van vrijheid en bevrijding.

Ik herinner mij die tijd als een gouden decennium. Geboren in 1926 in
een klein dorp onder Arnhem, leerde ik van mijn kerk te houden. De kerk
met haar prachtige liturgie, symbolen en rituelen, die mij dichter bij God
bracht en mijn religieuze gevoel ontwikkelde. Mijn ouders zorgden ervoor
dat het geloof ook daadwerkelijk gelééfd werd. Respect voor ieder mens
en het delen van geestelijk en materieel bezit was de kern van ons geleefde
geloof. Ik had het geluk dat mijn vader, hoofd van de school in ons dorp, een
vroom mens was, maar kritisch tegenover het kerkelijk gezag stond. Hij gaf
daar ook hardop uiting aan en hij week soepel van de kerkelijke leer af als
hij dat nodig en verantwoord vond. Daarbij was hij ook een oecumenicus
avant la lettre. De verzuiling in katholieke en protestantse organisaties en
ook in het onderwijs vond hij maar niks. Vanuit dat klimaat heb ik mijn
geloof, mijn kritische houding ten aanzien van gezag en oecumenische
instelling meegekregen.

Van euforie naar teleurstelling

Terug naar de ontwikkelingen in de jaren zestig. In de Nederlandse katho
lieke kerk was een niet meer te stuiten vitaliteit losgebarsten. Het bijzondere
was dat ook de toenmalige bisschoppen door dat enthousiasme werden
aangestoken en meegingen in de vernieuwingsbeweging. In 1968 verscheen
er een bisschoppelijke briefgetiteld: 'Kerk worden in een veranderende we
reld'. Zij schreven daarin vol lof over 'de kleine groepen die op de grote kerk
vooruitlopen'. 'Zij verkennen de toekomst' schreven de bisschoppen. Dat
gaf ons, katholieken, moed om op de ingeslagen weg verder te gaan. Eind
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1960 werd op initiatief van de Nederlandse bisschoppen het 'Nederlands
Pastoraal Concilie' gehouden: een kerkvergadering waarbij de volle breedte
van de Nederlandse katholieke kerk kon meepraten en meebeslissen. Een
breed scala van wetenschappelijke disciplines, ook van andere kerken en
van buiten de kerken, werd geconsulteerd. Geen enkel ander land was zo
vooruitstrevend.

Rome was niet blij met deze gang van zaken en nam maatregelen. De
zeggenschap van leken werd teruggedraaid, het 'Pastoraal Concilie' moest
worden omgezet in een 'Pastoraal Overleg: met minder beslissingsbevoegd
heden. 'De nieuwe katechismus' moest worden herzien en als klap op de
vuurpijl werd het bisschoppencollege aangepakt.

In 1970 werd Simonis tot bisschop van het bisdom Rotterdam benoemd,
daarna tot aartsbisschop van Utrecht en later tot kardinaal. Gijsen werd in
1972 bisschop van het bisdom Roermond, gevolgd door Ter Schure in het
bisdom Den Bosch en Bomers in het bisdom Haarlem. Een meerderheid
aan behoudende bisschoppen dus die de Roomse touwtjes stevig in han
den hield en alle vernieuwende tendensen de kop indrukte. Teleurstelling
en frustratie alom. Vele mensen verlieten de Nederlandse katholieke kerk,
priesters traden uit. Er viel een stilte.

Maar toch! Een flink aantal vitale kerkvernieuwers was niet zo gemak
kelijk tot zwijgen te brengen. Zij werkten door, veelal ondergronds om
de bisschoppen te ontlopen. Er ontstonden voorzichtig enkele vernieu
wingsbewegingen: 'Septuagint: een vereniging van priesters, de 'Vereniging
van Pastoraal Werkenden' het 'Breed Platform voor een Open Kerk' en de
'Mariënburgvereniging'.

In 1980 werden de Nederlandse bisschoppen naar Rome ontboden
voor een 'Bijzondere Synode' om verantwoording voor hun beleid af te
leggen. Rome was kennelijk niet tevreden over Nederland. Enkele men
sen uit de ondergrondse vernieuwingsbeweging staken hun nek uit en
vroegen de bisschoppen in een open brief 'om over geen enkel onderwerp
dat de geloofsgemeenschap zelf aangaat, beslissingen te nemen voor ons
en zonder ons. Onze vraag aan U is: Wilt U in Uw manier van leiding
geven U positief laten leiden door wat bij mensen in onze geloofsge
meenschap aan geloof en christelijke praktijk bestaat. Wij vragen U de
Hl. Geest te erkennen die in ons allen leeft.' Het mocht niet baten. Het is
alsof deze brief nooit is aangekomen.

Zelfwerkte ik in die tijd bij de Katholieke Geestelijke Gezondheidszorg.
Mijn werkterrein lag op het gebied van relaties en seksualiteit. Daardoor
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kwam ik dagelijks in aanraking met mensen die gebukt gingen onder de
strenge seksuele en huwelijksmoraal. Mensen voor wie het huwelijk een
hel was geworden, maar die niet mochten scheiden. Getob met seksualiteit
waar de kerk angstvallig over waakte. Misbruik van kinderen in huiselijke
relaties en van vrouwen - en soms ook mannen - in pastorale relaties.
Homo's die hun seksuele geaardheid verborgen moesten houden en zo
zichzelf gedwongen geweld aandeden. Ik hielp mensen hun eigen geweten
te volgen en de kerkelijke leer niet als laatste woord te accepteren. Steeds
sterker groeide bij mij de overtuiging dat een kerkelijke leer waarop z6veel
mensen afknappen, niet deugt. Ik stelde die leer openlijk ter discussie op
studiedagen, symposia en in artikelen. Dat heeft mij menig aanvaring met
kardinaal Simonis opgeleverd; omdat ik ook zitting had in officiële kerkelijke
besturen vond hij mijn optreden zeer laakbaar.

Het Pausbezoek: een stimulans voor 'Het andere ge
zicht van de kerk'

Ondergronds bleef de vernieuwing op een laag pitje doorsudderen. Maar
nauwelijks was het pausbezoek aangekondigd of er kwam weer leven in de
brouwerij. Al snel werd duidelijk dat de bisschoppen de voorbereidingen
van het pausbezoek stevig in handen hielden. Zij wilden hun trouw aan
Rome bevestigen en aan de paus een vitale en gehoorzame kerk laten zien.
Spreeksters en sprekers werden gescreend op hun rechtgelovigheid. Teksten
werden gecorrigeerd zodat er geen onvertogen woord gezegd zou worden.
Het gewone kerkvolk was daarover zeer verontwaardigd. Waarom mocht
de paus niet met de Nederlandse realiteit geconfronteerd worden? Enkele
voortrekkers staken de koppen bij elkaar en besloten, naast de officiële
ontvangst, een 'aanvullende presentatie' van de Nederlandse katholieke
kerk te organiseren. De paus moest zien wat er in de volle breedte van de
kerk leefde.

De voorbereidingen begonnen voorzichtig. Men schatte zo'n 500 mensen
te mogen verwachten, maar al gauw bleek er een overweldigende belang
stelling te bestaan. Er kwam respons van vredes- en vrouwenorganisaties,
onderwijsinstellingen, officiële kerkelijke organen als pastorale centra en
theologische opleidingen en kleinere groepen als leefgemeenschappen, re
dacties van tijdschriften en vormingscentra. Iedereen was bereid te helpen
met de organisatie, ideeën te leveren, geld te geven of een onderdeel van
het programma te verzorgen. De bijeenkomst zou plaats hebben op het
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Malieveld in Den Haag; een grote circustent en een aantal kleine tenten
werden alvast afgehuurd. Het programma kon ingevuld worden. Als motto
kreeg de manifestatie: 'Heel de kerk, heel de wereld. Het andere gezicht vàn
de kerk.' Op de poster stond een tekening van de leeuw met lam en kind,
warm bij elkaar liggend, met verwijzing naar de tekst van Jesaja 11,6, waarin
ondermeer de leeuw, het lam en het kind de vrede en harmonie verbeelden.
Op de uitnodiging stond de tekst: '8 mei wordt een dag van krachtige hoop
en goede moed. Een dag tegen niets ofniemand, een dag vóór een geheelde
kerk, een geheelde samenleving.' Twaalfduizend mensen kwamen naar Den
Haag. De feministische theologe Professor Catharina Halkes, door kardinaal
Simonis afgewezen om voor de paus te spreken, kon daar vertellen wat zij
tegen de paus had willen zeggen. Veel indruk maakten de toespraken van
de wereldwijd bekende theoloog Professor Edward Schillebeeckx en van
de schrijver Michel van der Plas met zijn steeds herhaalde zin: 'Wij zijn de
kerk'. Hij besloot zijn toespraak met de woorden:

'Wij zijn de kerk en wij houden elkaar vast en dat is ons voornaamste
bericht vandaag. Een kerk in ballingschap, in tijdelijke tenten, vervuld
van goede wil en authentieke dankbaarheid; van goed vertrouwen in de
geest van verzoening. Maar ook één die gehoord wil worden in haar beste
bedoelingen en die een hart onder de riem kan gebruiken om haar eigen
hart des te royaler te kunnen schenken.'

Het programma van de dag was veelzijdig, uitdagend, vrolijk, spiritueel.
Rond de grote tent was een kring gevormd van twaalf kleine tenten waarin
de programmaonderdelen als 'Mensenrechten in de kerk'; 'Seksualiteit
bevrijd(t); 'En Sarah in haar tent lachte' plaatsvonden. Er was een stilte
en meditatietent, een bijbels leerhuis en er kon over oecumene worden
gesproken. Aan de rand van het veld stonden 'praatpalen' in alfabetische
volgorde van A tot Z: de A van Ambt tot de Z van Zingeving. Bij iedere paal
stond een ter zake deskundige die een gesprek op gang bracht met de be
zoekers van de praatpalen. De dag werd besloten met een indrukwekkende,
ontroerende viering op het gras van het Malieveld onder een stralende zon.
Mensen werden heengezonden met een intentieverklaring: 'een woord van
bemoediging als steun voor onderweg'.

Het vuur was weer aangewakkerd en bleef ditmaal branden. Naar aan
leiding van de manifestatie werd in januari 1986 de 'Acht Mei Beweging'
(AMB) opgericht. De beweging werd gedragen door een platform van
ruim honderd grote en kleine katholieke organisaties die verantwoor-
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delijk waren voor het beleid. Het bestuur kreeg een ruim mandaat en

legde achteraf verantwoording af aan het platform van participanten.

De beweging kreeg de stichtingsvorm en kende dus geen leden, wel

vele duizenden 'sympathisanten' die in het bestand werden opgeslagen.

Hoewel ik niet tot de initiatiefnemers behoorde en bij de eerste manifestatie

slechts twee thema's had verzorgd, werd mij gevraagd voorzitter van de

AMB te worden. Ik heb spontaan 'ja' gezegd, hoewel de invulling destijds

nog onduidelijk was. Pas gaandeweg zou blijken hoeveel energie en tijd mij

dat ging kosten. Desalniettemin heb ik dit werk tot mijn aftreden in 1992

met veel plezier gedaan.

Geen plaats voor loyale oppositie

In het stukje geschiedenis dat ik tot nu beschreven heb zijn de bisschoppen

nog nauwelijks aan bod gekomen. Toch hebben zij een grote, misschien een

té grote plaats ingenomen in de geschiedenis van de AMB.

Vóór de manifestatie in Den Haag in 1985 gaven de bisschop

pen Ernst van het bisdom Breda en Bär van het bisdom Rot

terdam te kennen dat zij aan de manifestatie wilden deelnemen.

Het organiserend comité reageerde echter lauw, waardoor ze niet kwamen.

Hiermee kwam de verhouding tussen de bisschoppen enerzijds en de AMB

anderzijds meteen al op een laag pitje te staan. In juni 1986 nodigde het

bestuur van de AMB de bisschoppen uit voor een gesprek. Enkele maanden

later liet kardinaal Simonis weten daartoe bereid te zijn. Zijn belangrijkste

bezwaren tegen de AMB noemde hij echter alvast:

'De "Acht Mei Beweging" reduceert de rol van de bisschoppen tot die

van gesprekspartners. De bisschoppen zien zichzelf als herders die namens

God leiding geven, als verkondigers van de leer, als priesters van de gewijde

eredienst en als bedienaren van het bestuur'.

En verder: 'De regeling van de liturgie moet in handen blijven van de

gezagsdragers en niemand mag daar iets aan toevoegen'. Later bleek dat

hij vooral doelde op de slotvieringen van de jaarlijkse manifestaties die

nauwkeurig volgens de richtlijnen van de rooms-katholieke kerk gehouden

moesten worden.
In de eerste helft van 1988 vonden drie gesprekken plaats tus

sen vijf bisschoppen en vijf vertegenwoordigers van de AMB. In die

gesprekken was duidelijk sprake van twee verschillende kerkvisies.
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De bisschoppen wezen uitdrukkelijk naar de rol van het leergezag
dat de eenheid van de kerk tot doel heeft. De AMB pleitte voor een
open, pluriforme kerk waarin plaats is voor een loyale oppositie.
In augustus 1988 liet Simonis ons weten voortzetting van de gesprekken
'momenteel onvruchtbaar' te vinden. Hij schreef:

'Bij de "Acht Mei Beweging" ontbreekt het juiste en volledige kerkverstaan
in katholieke zin. Het bestuur stelt zich in feite boven het legitieme gezag
in de kerk zoals o.a. blijkt uit de onorthodoxe wijze van eucharistie vieren
en uit het toelaten van participanten [bedoeld worden o.a. homogroepen]
die de moraalopvattingen van de Rooms-katholieke kerk verwerpen:

Het was duidelijk dat de bisschoppen de gesprekken beoordeelden in
het licht van de kerkelijke discipline, terwijl wij uit waren op een open
dialoog. De participanten werden na ieder gesprek zorgvuldig op de
hoogte gebracht van de gang van zaken. Voor het bestuur was de afwij
zing door de bisschoppen een pijnlijk moment: hoe zouden de partici
panten - waarvan enkele een bisschop in het bestuur hadden - reageren?
De bisschoppen riepen hen op te kiezen: voor de bisschoppen of voor de
AMB. Hoewel er zeker ook kritiek kwam van de participanten op onze
contacten met de bisschoppen, lieten zij hen toch weten dit een onechte te
keuze vinden: beide, AMB én bisschoppen zijn samen kerk.

De 'Acht Mei Beweging' ging door. Jaarlijks werd in de maand mei een
manifestatie gehouden die tot in de jaren negentig meer dan 10.000 mensen
trokken; zowel actieve katholieken en mensen die de kerk allang verlaten
hadden. Ook mensen uit andere kerken en uit het buitenland namen actief
aan de manifestaties deel. De bisschoppen wezen keer op keer de invitatie
om deel te nemen af. Pas in 1993 kwamen twee bisschoppen een kijkje
nemen, maar de verhouding bleef kil. Begin jaren negentig namen de bis
schoppen Ernst en Bär op persoonlijke titel contact met ons op, omdat zij
het niet verantwoord vonden dat er geen contact was tussen bisschoppen
en een beweging als de AMB waar zoveel actieve kerkleden bij betrokken
waren. De gesprekken waren zinvol en hoopgevend maar werden afgebro
ken vanwege het plotselinge vertrek van bisschop Bär en het emeritaat van
bisschop Ernst.

Eind jaren negentig liep de belangstelling voor de manifestaties terug
en ook onder de participanten verflauwde het enthousiasme. Sommigen
meenden dat we te veel en anderen dat we te weinig toegevend waren
naar de bisschoppen. Doordat jongeren zich afkeerden van de kerkpo-
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litieke toestanden die voortdurend in de discussies bleven meespelen,
vergrijsden de deelnemers aan de manifestaties. Bovendien voelden zij
niet de last van de kerkelijke moraal op zich drukken: zij namen daarin
zelf beslissingen. Ook hier is een kloof merkbaar tussen de oude en jonge
generatie. In mei 2002 werd voor het laatst een manifestatie gehouden,
in juni 2003 besloot de participantenraad de AMB op te heffen. 'Een hard,
maar reëel en moedig besluit' aldus voorzitter Henk Baars bij de officiële
opheffing op 21 november 2003.

Sporen naar de toekomst: Zaad gezaaid voor een vitale
kerk?

Heeft de AMB zin gehad? Heeft zij sporen nagelaten? Ik denk dat tijdens
het bijna twintigjarig bestaan een aantal zaken duidelijk zijn geworden. Ten
eerste bleek de behoefte van gelovigen om medeverantwoordelijkheid voor
hun kerk te dragen groot.

In de intentieverklaring van 8 mei 1985, werd de visie op kerk-zijn
verwoord zoals die leeft bij een groot deel van het kerkvolk. De nadruk ligt
op de plaatselijke geloofsgemeenschappen, op de inzet voor de oecumene,
de verbondenheid met andere kerken, op dienstbaarheid aan de samenle
ving en aan de wereld waarbij de ontrechte en berooide mens een centrale
gezaghebbende plaats moet krijgen. Tot de bisschop van Rome - de paus
dus - en tot onze bisschoppen zegt de verklaring dat wij samen met hen
tochtgenoten willen zijn, verbonden met de wereldkerk in Rome, zoekend
naar wegen van gerechtigheid in deze wereld. De intentieverklaring eindigt
met een verwijzing naar de tekst van Jesaja 43, 1-3a :

'Wees nu niet bevreesd, want ik heb u verlost, u geroepen bij uw naam:
gij zijt van Mij. Trekt gij door water, ik ben bij u, gaat gij door rivieren, zij
overspoelen u niet. Moet gij door vuur heen, gij zult u niet branden, en
de vlammen deren u niet. Want Ik ben uw God, de Heilige van Israël, uw
redder.'

Hoewel de goede voornemens om samen met onze bisschoppen op te trek
ken tot nu toe nog niet verwezenlijkt zijn, heeft een groot deel van deze
verklaring doorgewerkt op het grondvlak van de kerk. Het wordt in deze
nentwintigste eeuw steeds duidelijker dat een hiërarchische, autoritaire kerk
geen toekomst meer heeft. Het voortbestaan van de kerken zal afhangen van
de authenticiteit en betrouwbaarheid van mensen. Mensen die, in kleine
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groepen, in soms hele kleine leefgemeenschappen samenscholen. Daar
worden verhalen van geloof, hoop en liefde doorgegeven. Levensverhalen
van mensen die tezamen een nieuw hoofdstuk toevoegen aan het Verhaal
van God met mensen. Zo wordt de verhalentraditie van de bijbel voortgezet
en een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het Eerste en Tweede Testament.
Hoe het ook zal gaan in de toekomst: aan die zelfbewuste wijze van geloven
heeft de AMB een flink aandeel geleverd. Wie goed kijkt en luistert ziet
het op vele plaatsen al groeien: die kleine geloofsgemeenschappen die, wie
weet, straks het ijs van de strakke kerkinstituten zullen doen smelten. Om
de woorden van Michel van der Plas nog eens aan te halen:

'Wij zijn de kerk. Wij: om elkaar te bevestigen in onze goede wil, in onze
inzet voor de samenleving van de kleinste tot de grote wereld; en om elkaar
te bemoedigen, wetende dat de Heilige Geest leeft in de harten van alle
gelovigen, met allerlei gaven - met een radicale gelijkheid.'

Het wordt steeds duidelijker dat in onze welvaartsmaatschappij een grote
behoefte ontstaat aan bezinning, aan spiritualiteit, aan aandacht voor en
verlangen naar meer dan het aardse. Een mooie uitdaging voor de katholieke
geloofsgemeenschap om die behoefte te ondersteunen en zó de geest van
de 'Acht Mei Beweging' verder te dragen.
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