
Fedde van Ingen

-Nu is vrijheid het leven en de
adem van de Romeinen-
De revolte van Cola di Rienzo

In het veertiende-eeuwse Rome ontketent de jonge stads
notaris Cola di Rienzo een revolutie: deze zeer getalen
teerde retoricus weet het Romeinse volk te overtuigen.
In het onderstaande artikel verhaalt Fedde van Ingen
hoe deze Romein van lage afkomst tegelijkertijd door en
ondánks zijn retorische talent aan zijn einde komt.

Het valt nauwelijks op: het kleine bronzen beeldje in de tuin tussen de trap
pen naar de Santa Maria in Aracoeli en de Piazza del Campidoglio. Van de
duizenden toeristen die dagelijks de Capitoolheuvel in Rome op- en aflopen
kijken slechts enkelen opzij naar de man wiens gezicht in de kap van zijn
mantel verdwijnt. Wie op weg is naar de overweldigende monumenten, of
er net vandaan komt, heeft geen oog voor het nietige beeldje onder aan
de trap. Eerlijk is eerlijk, als kunstvoorwerp is het beeld ook niet de meest
bijzondere attractie die er in de Eeuwige Stad te vinden is. En toch ... Het
beeldje spreekt me aan. Het lijkt hier, in het hart van Rome, volstrekt mis
plaatst te zijn. En toch staat het daar. De sokkel is opgetrokken uit baksteen
en spo/ia, waardoor het bronzen beeld een merkwaardige troon krijgt. De
kleine, lenige gestalte kijkt onder de kap van zijn mantel naar de stad die
voor hem ligt. In de schaduw van de kap is het gezicht op te maken van een
goed uitziende jonge man. Zijn ene been staat iets naar voren, waardoor
hij stevig op de sokkel staat. Zijn rechterarm strekt hij voor zich uit, met de
palm van zijn hand omhoog en zijn vingers gespreid. Met zijn andere hand
laat hij zijn zwaard zien, dat in de schede aan zijn zij hangt. De jonge man
spreekt dag in dag uit het volk van Rome toe als een ware volksmenner en
maant het tot actie.

De mythe van Cola di Rienzo

Het is het beeld van Nicolaas, zoon van Laurens - of Cola di Rienzo, zoals
zijn naam in het Romanesco, het Romeinse dialect, luidt. Hij was een stads-
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notaris van lage afkomst die in 1347 gedurende enkele maanden de macht in

Rome naar zich toe wist te trekken. Samen met het beeld van keizer Marcus

Aurelius is het het enige op het Capitool dat niet van een mythologisch

figuur is, maar van een persoon van vlees en bloed. Merkwaardig, aangezien

hij relatief onbekend i en zijn faam voornamelijk heeft te danken aan een

- in elk geval op het oog - niet al te succesvolle revolte. Bovendien waren

revoltes in het Rome van de veertiende eeuw aan de orde van de dag, dus

ook dat is op het eerste oog niet echt een reden voor een standbeeld. Des

alniettemin is de persoon van Cola di Rienzo met vele mythen omgeven

en is er bijna geen boek over veertiende-eeuws Italië, de paus of de keizer,

waarin zijn naam - al is het slechts in een paar regels - niet voorkomt. De

strekking is steeds dezelfde: Cola di Rienzo - al dan niet afgeschilderd als een

megalomane gek- probeerde in 1347 de Romeinse Republiek te herstellen.

Hij riep zichzelf uit tot tribuun van het Volk, hield gedurende zijn bewind

meerdere uitgebreide ceremonies ter meerdere eer en glorie van zichzelf

en de stad, probeerde de beslissingsbevoegdheid over het conflict tussen

Lodewijk de Beier en Karel IV naar zich toe te trekken, raakte in conflict

met de Kerk en werd na enkele maanden tot aftreden gedwongen. In 1354

werd hij na een kortstondige comeback vermoord.

Het herstel van de oude Romeinse Republiek, klassieke titels als tribuun

van het volk, de uitgebreide ceremonies waarmee de grootsheid van Rome

werd gevierd, dat alles droeg bij aan de mythe van Cola di Rienzo. Tegen

standers schilderden hem af als een machtswellustige gek, vooral binnen de

Kerk was hij lange tijd het voorbeeld van wat er mis kon gaan als de paus

de touwtjes in de stad uit handen zou geven en de macht zou overlaten aan

de burgers. Ideologische groeperingen zagen in Cola het voorbeeld van de

revolutionair die streed voor het verwezenlijken van zijn droom. Vooral in

de negentiende eeuw groeide Cola di Rienzo uit tot een mythisch figuur,

mede dankzij werken van onder andere Byron en Wagner. Hij werd een

symbool van de Italiaanse eenheid in de Risorgimento - de reden waarom

het beeld in 1887 werd geplaatst - en aan het begin van de twintigste eeuw

viel hij ten prooi aan zowel fascistische als communistische regimes, die in

hem een voorloper van hun ideologie zagen. 1 Onze huidige onbekendheid

met Cola di Rienzo is mede te danken aan deze besmetting van zijn naam,

Amanda Collins, Greater than emperor. Cola di Rienzo (ca. 1313-54) and the world
offourteenth-century Rome (Michigan 2002) 5-7.
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Standbeeld van Cola di Riel'lzo. Foto: FC.W. Goosmann/FG. van Ingen (2004).
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waardoor de belangsteJJing voor de volkstribuun in de tweede helft van de
twintigste eeuw vrijwel tot het nulpunt is gedaald. Indien er al over hem
wordt geschreven is dat voornamelijk om te melden hoezeer zijn rol in de
negentiende en begin twintigste eeuw werd overschat, zoals ook blijkt uit een
opmerking van Richard Krautheimer in zijn beroemde boek Rome. Profile
ofa city. Hij stelt daarin dat het belang van Cola di Rienzo voornamelijk is
gelegen in de context van het vroege humanisme van de veertiende eeuw,
maar;:'His rhetorical ramblings had no basis in reality and no impact on or
relation to the poli tics of the time'.2 In een drietal recent verschenen onder
zoeken is Cola di Rienzo on tdaan van alle ideologische poespas en is getrach t
zowel de achtergronden van de persoon, zijn daden en de gebeurtenissen te
ontrafelen.3 Daarin komt nadrukkelijk naar voren dat de revolte van Cola
di Rienzo weliswaar geen internationale uitstraling heeft gehad, de wereld
sidderde niet bij de gedachte aan een herrezen Rome, zoals zijn tijdgenoot
Petrarca zijn lezers probeerde wijs te maken, maar dat hij wel degelijk een
grote, blijvende invloed heeft gehad op de situatie in Rome zelf. 4

Ontdaan van de mythen, blijft één opvatting over de zelfverklaarde
tribuun volledig overeind. Cola di Rienzo was een buitengewoon begaafde
redenaar en bezat de kracht mensen te overtuigen van zijn gelijk. Met zijn
woorden wist hij niet alleen indruk te maken bij Francesco Petrarca, de
Italiaanse dichter, die zelf ook hardop droomde van het herrijzen van het
Romeinse Rijk, maar ook bij Clemens V1 en later bij Innocentius VI. Ook
Karel IV, die hij in 1347 nog zwaar had beledigd door hem te sommeren
naar Rome te komen, was in 1350 bijzonder onder de indruk van de voor
malige tribuun. Bovenal wist hij grote delen van de Romeinse bevolking te
mobiliseren om in opstand te komen tegen de tirannie van de Romeinse
tadsadel. In de woorden van Peter Partner: 'There is no other example of

a tyrant who seized the signoria of an Italian city, not by mercenaries and
menace but by his tongue.'s

2 Richard Krautheimer, Rome. Profile ofa city, 302-1308 (Princeton J980) 228.
3 Collins, Greater than emperor; Tomasso di Carpegna Falconieri, Cola di l~ienzo (Rome

2002) en Ronald.G. Musto, Apocalypse in Rome. Cola di Rienzo and the polities of
the New Age (Londen enz. 2003).

4 Petrarca, Contra eum qui maledixit italie, in: David Marsh ed., !nveetives (Londen

2003) 382-385.
5 Peter Partner, The land ofSt. Peter (Londen 1972) 333.
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De Pinksterrevolte

Op pinksterochtend, 20 mei 1347, stapte Cola di Rienzo in een volledige
wapenuitrusting, maar zonder helm uit de San Angelo in Pescheria.6 Vanaf
middernacht had hij maar liefst dertig maal naar de mis geluisterd, waarmee
hij de inspiratie van de Heilige Geest hoopte te ontvangen voor de taak die
hij op zich zou gaan nemen. Twee dagen eerder had hij een bijeenkomst
belegd in de Santa Sabina op het Aventijn, met een honderdtal afgevaardig
den uit de mercanti, bovattieri en cavallarotti - de handelaren, veehandela
ren en de ridders uit de lagere adel. Tijdens deze bijeenkomst had hij zijn
plannen ontvouwd om een einde te maken aan de wantoestanden, aan de
ellende, onderdanigheid en de gevaren van en in Rome en liet hij blijken
over de volle steun van de paus te beschikken. De vertegenwoordigers van
de verschillende klassen legden vervolgens gezamenlijk een eed van trouw
af aan elkaar en beloofden zich gezamenlijk in te zetten voor de comLlne en
de nieuwe bLlono stato. Een dag later liet Cola een heraut door de stad gaan
met de oproep aan de bevolking om zich de volgende dag bij het luiden
van de noodklok ongewapend te verzamelen bij de San Angelo als steun
voor de nieuwe orde.

Toen Cola die pinksterochtend, gevolgd door een groep van vijfentwintig
bewapende volgelingen, na het luiden van de noodklok naar buiten kwam,
stond er al een flinke menigte voor de kerk te wachten. De notaris van
de camera Llrbis hield een gloedvolle rede, waarin hij de bevolking vrede,
welvaart en gerechtigheid beloofde. Vervolgens vertrok het gezelschap in
processie in de richting van het Capitool, de plaats waar de twee senatoren,
de bestuurders van Rome, hun zetel hadden. Voorop in de stoet gingen drie
vaandeldragers: in het midden bevond zich de vlag met de beeltenis van
de godin Roma geflankeerd door twee leeuwen als symbool voor vrijheid
en overwinning. De tweede vlag was die van Paulus, met het zwaard en de
kroon van gerechtigheid, en de derde was een afbeelding van Petrus met
de sleutels van eendracht en vrede. De massa groeide, terwijl even verderop
een vierde vaandel zich aansloot bij de stoet met daarop de afbeelding van
Sint Joris die een vrouw (de Kerk van Rome) redt van de draak (het beest

6 Deze alinea is gebaseerd op Vita di Cola di Rienzo (The life oJCola di Rienzo vertaald
en geïntroduceerd John Wright (Toronto 1975) in het bijzonder 37-43) dat door
de zogenaamde Anonimo Romano rond 1358 is geschreven en op Musto, Apoca
lypse il1 Rome, 134-142. Musto baseert zich naast de Vita ook op de Chronica van
de Florentijnse handelaar Giovanni ViLiani (1280-1348) en een brief van bisschop
Ildebrandino Conti van Padua.
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van de Apocalyps). og voor de heuvel van het Capitool werd bereikt, sloot
ook bisschop Raymond de Chameyrac, de vicaris van de paus, zich bij de
processie aan. Met niet meer dan honderd bewapende mannen, maar met
een luid schreeuwende massa achter zich en de openlijke steun van de
pauselijke vertegenwoordiger beklom Cola het Capitool. De twee regerende
Senatoren, afkomstig van de Colonna's en Orsini's - de twee voornaamsten
van de adellijke families - kozen eieren voor hun geld en ontvluchtten het
paleis en de stad. Op de heuvel aangekomen, verzamelde de menigte zich
en 'Cola beklom het platform en hield een welbespraakte rede over de el
lende en de onderdanigheid van het volk van Rome. Hij zei dat hij uit liefde
voor de paus en het welzijn en de redding van het volk van Rome zijn eigen
persoon blootstelde aan gevaar.'7 En zo, slechts met het 'leeuwengebrul van
het volk' werden de adellijke families uit de stad verjaagd en kon Cola zich
laten verheffen tot tribuun van het volk.8 Met de buono stato, de nieuwe
orde die hij in de stad wilde vestigen, was niet alleen een periode van goed
en rechtvaardig bestuur, maar een compleet nieuw tijdperk aangebroken.
Zoals hij een maand later zou schrijven aan zijn vriend Petrarca:

'Nu is vrijheid het leven en de adem van de Romeinen. a het verstrijken
van de eeuwen smaakt men weer haar zoetheid. a zolang de schande van
dienstbaarheid te hebben moeten ondergaan, zou iedere Romein eerder het
leven uit zijn hart laten rukken dan om nogmaals te worden onderworpen
aan die bittere slavernij.'9

Zo kwam de zelfbenoemde tribuun zonder bloedvergieten aan de macht.
Voor Rome, waar machtsovernames sinds de Oudheid vrijwel altijd op bloe
dige wijze waren verlopen, een uitzonderlijke situatie. En al was het slechts
tijdelijk, de rust en orde was na decennia van anarchie eindelijk hersteld.

Cola's campagne

Een nog geen vierendertig jaar oude zoon van een eenvoudige tavernehou
der had de macht overgenomen in Rome. Petrarca zou enige jaren later aan
Karel IV schrijven:

7 Anonimo Romano, Vita di Cola di Rienzo, in: Idem, The life ofCola di Rienzo, 41.
8 Cola di Rienzo, epistolaria 50, in: Konrad Burdach ed., Die Briefwechsel des Cola di

Rienzo III (Berlijn 1912-1929) 204.

9 Cola di Rienzo, epistolaria 15, in: RonaId G. Musto ed., The revolution of Cola di
Rienzo (3e druk; ew Vork 1996) 38.
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, og niet zo lang geleden wist een man van lage komaf zich boven iedereen
te verheffen. Hij was geen Romeinse koning, consul of patriciër, maar een
Romeinse burger zonder roem, zonder titels van geboorte of standbeelden
van zijn voorouders. Hij sprong er, om kort te gaan, voor die tijd niet uit
vanwege zijn deugdzaamheid, en toch riep hij zichzelf uit tot wreker van
de Romeinse vrijheid.'ID

Jong en een gewone burger: niet echt de kwalificaties die van toepassing waren
op de doorsnee machthebber in middeleeuws Italië. Zonder eigen vermogen,
zonder een eigen militie. Een man van lage komaf die zich boven iedereen
wist te verheffen. Geboren als zoon van een tavernehouder en een wasvrouw
werd Cola als eenjarige naar familie in Anagni gestuurd. Daar groeide hij op,
leerde hij de klassieken en volgde hij zijn opleiding tot notaris. Hier kwam
hij ook in aanraking met de in Lazio populaire apocalyptische bewegingen.
Op twintigjarige leeftijd keerde hij terug naar Rome, waar hij trouwde met
de dochter van een gerespecteerd notaris. Verder is er weinig bekend van de
jonge Cola. De eerste keer dat hij opduikt in de annalen is in ]343, wanneer hij
als leider van een delegatie namens de Romeinse gildenJeiders aan de nieuwe
paus C\emens Vl verschijnt. Cola verzocht de paus om terug te keren naar
Rome en om 1350 uit te laten roepen tot jubeljaar. De paus liet blijken voor
alsnog niet terug te zullen keren, maar hij stond het economisch belangrijke
jubeljaar in Rome toe, tot grote vreugde van de delegatie. Voor Cola zelf was
deze missie van doorslaggevend belang voor zijn verdere carrière. 11

'De rede die hij hield was zo schitterend en goed, dat pau Clemens hem
direct liefhad. De paus verwonderde zich over de prachtige stijl van Cola's
taal; hij wilde hem elke dag zien. Toen sprak Cola geruime tijd tegen hem,
en hij vertelde hem dat de baronnen van Rome struikrovers waren; dat zij
moorden, overvallen, echtbreuk, en elke vorm van misdaad toe stonden; dat
zij verantwoordelijk waren voor de deplorabele toestand van hun stad. Bij
het horen van deze zaken ontstak de paus in woede tegenover de edelen."2

Cola werd opgenomen in de familia van Clemens. Een jaar later werd hij
door de paus terug gestuurd naar Rome, om daar notaris te worden van
de camera urbis. Daarmee werd hij, op de twee regerende senatoren en de
kanselier van de kamer na, de belangrijkste bestuurder van de stad. Vanuit

] 0 Francesco Petrarca, Familiares xviii, I, in: Aldo Bernardo ed., Rerum farniliarium:
libri XVJf-XXJV (Baitimore 1985) 36-43, aldaar 38.

11 Musto, Apocalypse in Rome, 66-75.
12 Anonimo Romano, Life of Cola, 32.
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deze positie begon hij zijn campagne tegen de adellijke families. Vanaf dat
ogenblik voerde hij een openlijke bewustwordingscampagne in Rome, met
afbeeldingen die hij op diverse plaatsen aan openbare gebouwen liet op
hangen en met redevoeringen en lezingen. In een combinatie van klassieke
beelden en allegorieën uit de Apocalyps liet Cola zijn stadgenoten keer op
keer dezelfde boodschap horen: het eens zo glorieuze Rome dreigde ten
onder te gaan aan de chaos en het verderf waarin de elkaar bestrijdende
familieclans haar stortten. Zonder hen zou de stad weer kunnen opbloeien
tot de ware caput mundi, het hoofd van de wereld en een nieuw aards Jeru
zalem. Hij combineerde de alom bekende beelden van het oude Rome en
van de Apocalyps met de in Italië wijdverspreide ideeën over goed en slecht
be tuur. 13 In drie jaar tijd wist hij de Romeinen ervan te overtuigen dat hij
de persoon was, die Rome weer uit het dal zou kunnen trekken.

atuurlijk speelden daarbij ook vele andere factoren een even doorslag
gevende rol. In de eerste plaats was de ituatie in Rome al lange tijd uiterst
explosief. Opstanden en revoltes vonden bijna jaarlijks plaats. Voor zowel
handelaren en grondbezitters als de lokale ridders was de situatie sterk
verslechterd na het vertrek van de curie naar Avignon aan het begin van
de veertiende eeuw. De macht van de adellijke families belemmerde hen de
mogelijkl1eid tot groei en bovendien waren zij regelmatig het slach toffer van
onderlinge vetes van de familieclans.ln de tweede plaats vormden notaris
sen de juridische spil van trecento Italië. Zowel handelaren en bestuurders
maakten gebruik van notarissen om hun handelingen juridisch te laten
vastleggen. Daarnaast werden ambtelijke posities steeds vaker ingenomen
door mannen met een notariële opleiding. otarissen bewogen zich d us niet
alleen in alle kringen van de samenleving - dus ook de hoogste -, ze namen
zelf ook vaak deel aan het bestuur. Dat Cola als zoon van een tavernehouder
in staat was om een dergelijke opleiding te volgen, is niet zo vreemd als op
het eerste gezicht lijkt: het beroep tavernehouder stond weliswaar niet zeer
hoog aangesch reven, maar vooral in Rome - dat nog altijd door vele pelgrims
werd bezocht - kon het bijzonder lucratief zijn. Het notarisschap kon voor
iemand met het talent van Cola di Rienzo de mogelijkheid vormen om te
stijgen op de sociale ladder. '4 Maar niemand wist de situatie in Rome zo
uitgekookt te koppelen aan beelden van zowel het seculiere als het Aardse
Paradijs. Bovendien leek hij op het eerste gezicht in staat de uiteenlopende
belangen en verwachtingen van de handelaren, de grondbezitters en de lagere

13 Musto, Apocalypse;11 Rome, 130.
14 Collins, Grealer thall elllperor, 208-214.
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adel te verenigen. Zij vormden dan ook de ruggengraat van Cola's opstand.
Door zijn vroegere functie als gewone notaris was hij in aanraking gekomen
met de verschillende lagen van de bevolking en had hij hun behoeften leren
kennen. Als notaris van de camera urbis kende hij bovendien de financiële
situatie van de stad door en door en wist hij als geen ander wat de moge
lijkheden waren en over welke middelen hij kon beschikken. ls Door zijn
juridische achtergrond wist hij hoe een goed bestuur volgens de theorie zou
moeten worden georganiseerd. Met zijn uitzonderlijke sprekerstalent wist
hij uiteenlopende krachten achter zich te verenigen om zo een succesvolle
poging te doen het bestuur van de stad op zijn schouders te nemen.

Cola's einde

Hoe goed Cola ook in staat was gebleken een grote coalitie te smeden,
het bijeen houden ervan en het behouden van de macht bleek vele malen
moeilijker. De tribuun had voortdurend te maken met samenzweringen, die
hij met harde hand probeerde de kop in te drukken. Na hun aanvankelijke
nederlaag wisten de adellijke families zich te herpakken en trachtten zij een
vuist te vormen tegen de tribuun. In eerste instantie afzonderlijk, maar toen
dit niet voldoende bleek ook gezamenlijk, hetgeen uiteindelijk leidde tot
een grote veldslag op 20 november 1347 voor de porta San Lorenzo, waarbij
een aantal vooraanstaande leden van de Colanna om het leven kwamen.
De door Cola opgerichte tadsmilitie won de slag, maar het was duidelijk
dat de adellijke families niet zouden opgeven. Bovendien had Cola in sep
tember definitief de steun van zijn voormalige bondgenoot C1emens VI
verloren. Deze had lucht gekregen van een reeks merkwaardige ceremonies
in augustus, waarbij Cola zich had laten kronen tot tribuun Augustus en
zich tot ridder van de Heilige Geest had laten slaan. Vooral dat laatste was
tegen het zere been van de kerkvorst, omdat de tribuun door zijn claim
van rechtstreekse goddelijke inspiratie zichzelf en de stad boven de Kerk
dreigde te verklaren. Cola werd zo een grotere bedreiging voor de macht van
de Kerk in Rome en de Kerkelijke Staat dan de onbetrouwbare stadsadel.
De paus nam maatregelen en uiteindelijk werd de tribuun door de nieuwe
pauselijke vicaris geëxcommuniceerd. Hij dreigde hetzelfde te doen met de
hele stad, indien zij Cola zouden blijven steunen. Nog belangrijker voor
het mislukken van de buono stato was het uiteenvallen van de door Cola
zo zorgvuldig opgebouwde coalitie. De banden van de cavallarotti met de

15 Musto, Apocalypse in Rome, J35.
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Reconstructie Sellaatspaleis in Rome rolld /300. Illustratie: Mario Melis 1959. Uit: Ronald G. Musto,
Apocalypse in Rot/u, figuur 6.

tadsadel bleken sterker dan die met het gewone volk. Op het beslissende
moment lieten zij de tribuun zitten. Maar ook de steun en het vertrouwen
van de mercanti en bovattieri nam af, omdat zij de maatregelen van Cola
tegen de gehate families niet ver genoeg vonden gaan. Bijna zeven maan
den na zijn aantreden was de situatie vrijwel onhoudbaar geworden. Op
15 december hield Cola nog één maal een vurige toespraak, waarin hij zijn
aftreden bekend maakte. Aanvankelijk trok hij zich terug in de Engelen
burcht, maar uiteindelijk moest hij de stad ontvluchten.

De tribuun had de stad nog niet verlaten of de mythe rondom zijn
persoon begon al te leven: na zijn aftreden begon de grote pestplaag, die in
Europa een derde van de bevolking het leven zou kosten, maar in sommige
delen van Italië vele malen meer. Bovendien werd Rome getroffen door een
aardbeving. Ook de chaos, die onder het bewind van de tribuun enkele maan
den was verdwenen, keerde weer in volle hevigheid terug. Het verlangen naar
Cola nam toe. Cola zelf belandde uiteindelijk in 1350 in Praag, aan het hof
van KarelIY. Namens een groep fraticelli probeerde Cola hem te overtuigen
van diens rol in de naderende slag tegen het kwaad. Hoewel Clemens VI Karel
dringende oproepen deed de ketter Rienzo uit te leveren aan Avignon, hield
de keizer hem vast in Praag. Uiteindelijk, al dan niet vrijwillig, vertrok Cola
in 1352 alsnog naar Avignon, waar hij in augustus aankwam. Met zijn reto
rische gaven wist hij de aankJacht te laten verzachten en toen aan het einde
van het jaar Clemens overleed, was het gevaar geweken. Onder de nieuwe
paus werd hij niet alleen vrijgesproken: in 1353 besloot lnnocentius VI Cola
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terug naar Rome te sturen om daar als senator voor de paus orde op zaken
te stellen. Het zou een jaar duren voor hij terug kon keren, maar uiteindelijk
werd hij in augustus 1354 met een triomftocht ingehaald. Opnieuw nam
Cola zitting in het Senaatspaleis op het Capitool.

De aanvankeljjke vreugde sloeg echter al snel om in argwaan. De adellijke
families wisten wat ze te vrezen hadden en hadden zijn komst bovendien
ver van te voren aan zien komen. Daarnaast waren met name de Colonna
uit op wraak voor de dood van hun familieleden bij de slag voor de poort
van San Lorenzo. Zij verzetten zich dan ook vanaf het begin en lieten zich
niet, zoals zeven jaar eerder, de stad uit jagen. Samenzweringen waren aan
de orde van de dag en Cola wist niet wie hij kon vertrouwen. De financiële
situatie van de stad dwong hem impopulaire belastingmaatregelen te nemen,
die door zijn tegenstanders ten volle werden uitgebuit. De situatie was on
controleerbaar en Cola liet verdachten van samenzweringen zonder proces
executeren. Het sprankelende was ervan af bij de voormalige tribuun.

Op 8 oktober, nog geen twee maanden na zijn terugkomst, begon een
opstand vanuit de wijk van de Colonna. Een woedende massa zocht haar weg
over de Via Latta, de huidige Via del Corso, naar het Capitool en schreeuwde
om de dood van Cola. og één keer probeerde de teruggekeerde tribuun het
tij te keren door gebruik te maken van zijn legendarische gaven het volk te
beroeren. Alleen, maar in volle wapenuitrusting, betrad hij het balkon van
het Senaatspaleis met de banier van het Romeinse volk in de ene en een
zwaard in de andere hand. Hij maande de massa tot stilte, maar het spre
ken werd hem belet. Zoals Musto stelt: 'at least some in that crowd, afraid
that his voice and his genius as an orator would calm the people and bring
them back to reason'.16 Tegelijkertijd werd hij bekogeld met stenen, pijlen en
speren. Als reactie liet hij vervolgens zijn zwaard zakken. Met beide handen
liet hij de banier zien met daarop de letters SPQR om te Jaten zien dat hij
zélf iemand van het volk was. Het mocht niet baten. Onder hem werd het
paleis in brand gestoken en de onophoudelijke stroom projectielen dwong
hem zichzelf in veiligheid te brengen en te vluchten.

De anonieme Romeinse kroniekschrijver, Anonimo Romano genoemd,
verhaalt vervolgens hoe Cola werd meegenomen naar het plein voor het Se
naatspaleis, bij het beeld van de leeuwwaar de Romeinse comune haar executies
ten uitvoer bracht. 'Daarheen werd hij geleid. Een stilte viel. Geen man was
dapper genoeg om hem aan te raken. Daar stond hij bijna een uur lang.'17 Eén
man waagde uiteindelijk de stap en stak Cola met een dolk in zijn maag. Dit

16 Musto, Apocalypse in Rome, 342.
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veroorzaakte een woede uitbarsting onder de bloeddorstige menigte, die zich
vervolgens op het lichaam stortte. Het lijk werd toegetakeld en aan een touw
door de stad gesleept, waarna de familie Colon na opdracht gaf het twee dagen
ondersteboven te hangen, zodat iedereen het inmiddels hoofdeloze lichaam
kon zien. Op de derde dag werd het Lichaam verbrand bij het mausoleum
van Augustus, waarna de as werd uitgestrooid over de Tiber.

Na de dood van Cola leken opnieuw de adellijke families aan het langste
eind te trekken. De situatie in Rome was echter veranderd en de Romeinse
comune had eindelijk een plaats weten te veroveren tussen de paus en de
stadsadel. De anarchie zou nog bijna tien jaar aanhouden, maar langzaam
aan wist de comune de overhand te krijgen en de stadsadel uit het bestuur te
sluiten. Veel van de door Cola di Rienzo geïnitieerde wetgeving bleef daarbij
van kracht. Pas in de loop van de vijftiende eeuw zouden de uit Avignon
teruggekeerde pausen de macht definitief naar zich toe weten te trekken, tot
de Italiaanse troepen daar in 1870 een einde aan maakten.

Van retoricus tot retoriek

De as van de tribuun mag dan ergens zijn bezonken op de bodem van de Tiber
of de Tyrrheense Zee, hij is niet volledig in de vergetelheid geraakt zoals de
bedoeling van zijn tegenstanders was. Rienzo's bewind en zijn persoon groeien
uit tot een mythe: nu eens als vertegenwoordiger van het kwaad, dan weer als
de held die moedig streed tegen het onrecht van de adel en de Kerk. De ene keer
verdwaald in de mist van het verleden, de andere keer vol in het spotlicht. Zijn
retoriek heeft hem groot gemaakt en de door hem gecreëerde beelden hebben
hem inleven gehouden. Door zijn gave beelden op te roepen is zijn buono stato
echter wel de geschiedenis in gegaan als een poging de Romeinse Republiek in
ere te herstellen, terwijl zijn voornaamste doelstellingen - het opzetten van een
bewind van de Romeinse comune, onafhankelijk van de stadsadel, naar hetzelfde
model als vele andere Italiaanse steden in de eeuwen daarvoor hadden aangeno
men - wél in de vergetelheid zijn geraakt. Doordat schrijvers als Petrarca, maar
ook de Anonimo Romano zo sterk de nadruk legden op de uiterlijkheden van
zijn Republiek, is Cola voornamelijk de geschiedenis in gegaan als de man die
trachtte het Romeinse Rijk in zijn oorspronkelijke glorie te herstellen. Zo kon
al snel het mythische beeld van Cola ontstaan. Ondanks alle pogingen van de
geschiedschrijving om Cola di Rienzo en zijn Republiek te ontmythologiseren, is
hij zichzelfontstegen en symbool geworden van ideologische groepen van velerlei
aard, zoals ook het kleine beeldje aan de voet van het Capitool aantoont.

17 Anon imo Romano, Life of Cola, 151.
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