
Verwantschap in een 

biotechnologisch 
tijdperk 

Het denken in termen van verwantschap is 
weer helemaal terug. Verwantschap was tot 
voor kort iets voor de volkeren die antropolo- 
gen in den vreemde onderzochten - de wilden 
en de  tribalen - terwijl individualiteit en  auto- 
nomie toebehoorden aan het moderne. Wie 
voor een dubbeltje geboren was kon hier we1 
degelijk een kwartje worden. Na een korte 
interruptie, zeg tussen de jaren zestig en  
negentig van de vorige eeuw, toen het indivi- 
du en zijn of haar emancipatie en  autonomie 
hoog op  de politiek-sociale agenda stonden, 
gaat het vandaag de  dag in toenemende mate 
om de  afkomst, de cultuur, de  familie en  de 
traditie. Opvallend hierbij is dat de  biologi- 
sche en met name genetische afstamming in 
toenemende mate een centrale rol speelt; kin- 
deren die eenduidig de sportgenen van de  
moeder hebben, kinderen die wettelijk het 
recht hebben op  kennis over hun biologische 
vader, ouders die recht hebben op  een gene- 
tisch eigen kind, individuen wier gezondheid 
en ziekte in toenemende mate gerelateerd 
worden aan de  lichamelijke gesteldheid van 
de  familie. Het biologische en de familiale 
komaf, maar in feite ook de volksafstamming 
lijkt een belofte in zich te dragen waar van- 
daag de dag een grote vraag naar is. Het is de  
belofte van de sociale cohesie, van verant- 
woordelijkheid voor je naasten en voor de  
samenleving als geheel. U weet wel, het nor- 
men-en-waarden-debat. De 'quick and dirty' 
probleemdefinitie van de  huidige maatschap- 
pelijke toestand wijst fragmentatie, dissocia- 

tie en  gebrek aan kennis van traditie of 
afkomst aan als oorzaak van de problemen. 
Het biologische en in het bijzonder de  ver- 
wantschap lijken daar een mooi antwoord op  
te geven. Het geeft de losgeslagen individuen 
een eenduidige plaats in de maatschappelijke 
orde en in de complexe wereld waarin ze  
leven. 

Ik begrijp best, geachte lezer(es), als u nu 
denkt: Als er een iemand losgeslagen is, dan 
we1 de auteur van dit stuk. Dit is een te wild 
verhaal en het argument te ingewikkeld. Ik zal 
binnen het korte bestek van de opiniebijdrage, 
de bovengenoemde claims toelichten aan de 
hand van het essay van Dorien Pessers 
Verdwaalde seksen (2003), dat op onnavolgba- 
re wijze het belang van biologische verwant- 
schap voor de orde van de samenleving naar 
voren brengt. 

In haar essay, Verdwaalde seksen. Over spermi- 
nators, metroseksuelen en autocopieen (2003) 
geschreven in opdracht van het Thijm- 
genootschap, een rooms-katholieke vereniging 
voor wetenschap en levensbeschouwing, 
maakt Pessers zich zorgen over 'nieuwe' vor- 
men van verwantschap, de verhoudingen tus- 
sen de seksen en tussen ouders en kind. Het 
rechtssysteem, zo  stelt ze, geeft steeds meer 
ruimte aan individuele keuzes en biedt steeds 
minder een 'boven-individuele ordening van 
duurzame verhoudingen': 'Steeds meer daaren- 
tegen lijkt het familierecht op een gereed- 
schapskist waarmee burgers - mede dankzij de  
















