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Vanuit de nacht van het zwijgen/de 
samengebalde macht/van het anti
bestaan dat niet luistert/en liefde  
heeft omgebracht.

Een stem in ons midden gerezen/een 
mens die van liefde spreekt/die het  
zwijgen tot horen genezen/doet  
stamelen: zie hij leeft.

(Inge Lievaart, Verzamelde gedichten)

Deze reflectie bevat niet meer dan wat stof tot nadenken vanuit diverse invals-
hoeken voor een nadere en voortdurende theologische doordenking. Dat is in 
ieder geval mijn bedoeling en dan zowel voor ‘naar binnen’ als ‘naar buiten’, 
hoe we deze twee blikrichtingen ook zouden willen vastleggen in het licht van 
de strijd tussen licht en duisternis, de strijd tussen ‘Geest en vlees’. 

Samen leven
Deze bijdrage schrijf ik in de laatste week van het jaar 2022. Een jaar waarin 
we meenden opgelucht adem te kunnen halen na de coronacrisis. Inmiddels 
weten we dat de werkelijkheid anders is. We benoemen daarbij alle vraag-
stukken als crisis, zodat we in het meervoud spreken en je de indruk krijgt 
dat het jaar 2022 een jaar van de crises is. Dat lijkt me het overwegen waard. 
Dan echter wel zo dat we ‘crisis’ niet als modewoord gebruiken voor als din-
gen anders lopen dan we in onze verwachtingen meenden dat ze zouden 
gaan. Het woord ‘crisis’ duidt immers ook op een scheiding, een oordeel dat 
onderscheid maakt tussen het een en het ander. Een crisis discrimineert, al 
roepen we nog zo hard dat we dit niet willen. In de kersttoespraak zei onze 
koning dat we moeilijke beslissingen niet meer voor ons uit kunnen schui-
ven. ‘Lapmiddelen en noodverbanden helpen niet meer. Het moet ánders. 
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Dat confronteert ons met de vraag waar we naartoe willen. Wat voor samen-
leving willen we eigenlijk?’ Juist deze laatste vraag is een strategische vraag 
die we stelselmatig vanuit een eenzijdig marktdenken beantwoord hebben 
gezien. Er klinkt voortdurend een roep om een visie, een visionair. Een 
vruchtbare bodem voor utopisch denken. Idealen hebben daarbij de neiging 
om verabsoluteerd te worden. Welke antwoorden klinken er vanuit een 
theologische bezinning op het gebleken fiasco van een controlemaatschappij 
zonder visie? Zou wat A.A. van Ruler destijds te berde bracht over het theo-
cratisch denken niet heilzaam kunnen zijn? Om zo een gezond realisme te 
kweken en niet te denken vanuit een utopie, maar de realiteit van het escha-
ton, aangebroken met de komst van de Eschatos. Theocratie als geloofswer-
kelijkheid.
 Om een samenleving als zodanig te kunnen laten functioneren is er op z’n 
minst één grote sta-in-de-weg. Laat ik het woord geven aan een bekende 
essayist van het NRC:

[D]oor wat laat het “ik”, dat zelf zijn wereld mag vormen, zich begrenzen? In 
hoeverre is dat “ik” nog in staat belangen buiten zichzelf te erkennen? Het 
ongemak met het “ik” dat zichzelf als de maat der dingen beschouwt, vind je 
overal: onvrede over het neoliberale egoïsme, de schaamteloze graaiers, onvre-
de over de kosmische ik-gerichtheid van de wellness-cultuur, onvrede over het 
verwaarlozen van de gemeenschap, onvrede over gebrek aan solidariteit. Overal 
wordt geworsteld met de vraag hoe van het “ik” weer een “wij” te maken. 
Het proces van individualisering, ingezet tijdens de Verlichting en de Roman-
tiek, lijkt mij onomkeerbaar. Zelfs de meest overtuigde conservatief wil zijn 
persoonlijke vrijheid niet inleveren – hij vindt vooral dat anderen dat moeten 
doen.

(Bas Heijne, NRC 24-25 december 2022: ‘Wanneer het “ik” botst met de 
publieke zaak’)

Daarbij is de laatste jaren in toenemende mateeen vorm van identiteitsden-
ken ontstaan die een samenleving niet benadert vanuit het idee van gelijk-
heid, maar vanuit minderheden. Ze claimen een recht op een eigen identiteit, 
die ze juist niet met anderen willen delen. ‘Ik ben anders en jij hebt niet het 
recht om daar ook maar iets over te zeggen.’ De Vlaamse schrijver Stefan 
Hertmans typeert het als volgt in zijn jongste boek Verschuivingen: ‘Mensen 
sluiten zich steeds meer op in hun seksuele geaardheid, in hun huidskleur, in 
hun anders-zijn, omdat zij die inzetten in de strijd om hun rechten.’ Hij acht 
dit een legitieme strijd, maar zijn grote bezwaar is dat op deze manier ‘het 
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verschil’ toch weer het criterium wordt waarmee we elkaar benaderen of ver-
oordelen en niet langer de idee van gelijkheid. ‘Cultureel tribalisme vormt een 
rechtstreekse bedreiging voor de inclusieve samenleving’. Dergelijke setaire 
paradigma’s kunnen zomaar omslaan in een onomwonden censuur, als dus 
Hertmans. Hij wijst erop hoe bijvoorbeeld het werk van een ‘mannelijke witte 
schrijver’ als Shakespeare in ongenade valt. De academische vrijheid lijkt me 
hierbij in het geding: het cancelen van het werk van mensen van betekenis 
aan universiteiten die dan toch wel heel graag inclusief willen heten en zeggen 
diversiteit te omhelzen. 
 Kan vanuit de theologie een heilzaam tegenwicht geboden worden? Vanuit 
de theologie deed Bram van de Beek een duit in het zakje met een ‘cultuur-
analyse van het ik’ in zijn boek Ego. Zijn slothoofdstuk wijst op de identiteit 
van een christen die ‘in Christus’ vastligt, maar toch nog staat in het teken van 
het nog niet kennen, zoals we gekend zijn. Om mijn ‘ego’ te leren kennen heb 
ik een ander nodig. Dat is de pijnlijke, maar bevrijdende ontdekking uit het 
Woord. Zo komt er een brug tussen het ‘ik’ en het ‘wij’. Of schrijf ik nu te 
grote woorden als we letten op hoe we in de kerk omgaan met onze ‘ikkerig-
heid’ in relatie tot het ‘elkaar’ dat in het Nieuwe Testament zo’n prominente 
plaats heeft? 
 Wat we allereerst in de kerk nodig hebben? Dat is de vraag ‘wie ben ik?’ te 
beantwoorden. Dat vereist volgens J. Overduin (Hier beneden is het …) de 
combinatie van humor en ernst. ‘Fanatieke en extremistische mensen in de 
kerk en in de politiek missen het gevoel voor humor, omdat zij zichzelf zo 
dood-ernstig, absoluut en praktisch onfeilbaar nemen. Zij ergeren zich en 
worden boos, wanneer hun mening gerelativeerd wordt. Stel je voor, dat zou 
in strijd zijn met de ernst van hun diepste levensovertuigingen. Omdat niets 
in dit leven aanspraak mag maken op het absolute en alles relatief is behalve 
God zelf, is de humor een bevrijdende gave, mits op de juiste wijze en de juis-
te tijd gebruikt (…). Wie zelfkennis heeft, gebruikt humor als teken van oot-
moed, omdat hij zelf ook niet volmaakt is. Echte humor kent zelfspot.’ Als 
Overduin vervolgens de vraag aan de orde stelt hoe anderen ons zien, dan 
merkt hij op dat we door God gekwalificeerd worden als zondaar– en dat leidt 
tot een gezonde relativering van het ‘ik’ tegenover het ‘wij’, omdat een ‘Gij’ 
ons doorlicht. ‘Zou dat niet de ernst van de goddelijke humor zijn om ons op 
onze plaats te zetten? Worden wij zo door God niet in milde liefde lachwek-
kend gemaakt met heel onze verbeelding? De diepste relativering om ons te 
behouden door genade.’ Mensen die God zeggen te kennen zonder zelfkennis 
zijn hyperorthodox of hypervrijzinnig. Mensen die zichzelf kennen zonder 
God te kennen stikken in wanhoop of in ijdele hoop, aldus de samenvatting 
van deze pastor-theoloog. 
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Aandacht als medicijn
Een andere interessante peiling van wat er aan de hand is in onze tijd werd 
geschreven door de historicus Maarten van den Heuvel. Hij schrijft een soort 
mentaliteitsgeschiedenis van de laatste tachtig jaar met een rake titel: AEX 
van de ziel. Hoe zelfhulpboeken de tijdgeest weerspiegelen. Over de wereld na 
de crisis van 2008 merkt hij op dat het steeds-meer-willen volgens de meeste 
zelfhulpboeken sinds die tijd wel wordt gezien als een recept voor ellende. We 
zijn in een prestatiemaatschappij altijd druk. Dat speelt ons ook parten bij het 
samen kunnen leven. Deze druk(te) van de tijd heeft namelijk als psycholo-
gisch gevolg: stress. En als gevolg daarvan krijgen we ‘korte lontjes’. 
Bedrijfspsycholoog Tony Crabbe schreef zijn bestseller Nooit meer te druk 
(2016) om voor deze druk van voortdurend ‘de beste versie van jezelf’ te laten 
zien, een oplossing te bieden. Hij kiest daarbij niet – de door vele anderen 
eerder gekozen – route van tijdmanagement. Dat leidt volgens hem alleen 
maar tot grotere efficiency met als gevolg dat we nog meer in kortere tijd wil-
len doen en het nog drukker krijgen. Aandachtmanagement hebben we nodig 
in plaats van tijdmanagement: ‘In de wereld van vandaag is langdurige, 
gerichte aandacht een tegenwicht tegen drukte.’ Dat vraagt om een theologi-
sche doordenking van een liturgie van het alledaagse (Tish Warren) in het 
licht van de liturgie van de zondagse erediensten. In de monastieke traditie is 
dit aspect van ‘aandacht’, van ‘verwijlen’ nog het best bewaard gebleven. De 
praktijk van een ‘alleenspraak voeren’ (soliloquium), een met aandacht bij 
jezelf verblijven voor het aangezicht van God zou weleens een heilzame weg 
kunnen zijn om werkelijk in gesprek te komen met de ander.
 Daarom is binnen het pastoraat aandacht van wezenlijk belang. In echte 
(pastorale) gesprekken voeren we immers een taak uit als gastvrouw en 
vroedvrouw, zijn we echt aanwezig en willen we de ander tevoorschijn luiste-
ren (Bakker, 2016). De gastvrouw is echt aanwezig bij de ander: luistert en 
ziet de ander. Aandacht als aanwezigheid krijgt theologisch gezien een nog 
veel diepere glans. Als de Bijbel spreekt over Gods ogen en oren dan mogen 
we dat niet afdoen met een ‘maar’ mensvormig spreken over God. Zijn ogen 
en oren leggen een relatie met wie gezien en gehoord wordt. Geen echte aan-
dacht zonder hechte relatie. Christenen dienen aandachtig aanwezig te zijn. 
Te denken is verder aan nog een viertal motieven. In de eerste plaats heeft 
God onze Schepper zich geopenbaard door zichzelf de Naam HEERE te 
geven, juist in zijn bevrijdende aanwezigheid. De ‘Ik zal er (bij) zijn’. Dat is 
niet alleen een kwestie van zeggen, maar krijgt in het leven van een leraar 
gestalte. In de tweede plaats zijn we misschien wel het besef kwijtgeraakt dat 
tot ver in de Middeleeuwen wel aanwezig was, namelijk dat God de Aanwezige 
is in heel zijn schepping. Deze aanwezigheid lokt vragen uit, roept verzet op, 



74

doet tasten in verlangen en weerstand, maar heeft geen ander doel dan ‘opdat 
ze Hem immers tasten en vinden mochten’ (Hand. 17). Veel medelanders 
ervaren God als ver weg. Het lijkt me een verademing om de woorden zo con-
creet te maken als onze ademhaling. In de derde plaats is zijn aanwezigheid 
gegeven in zijn Zoon Jezus Christus. In zijn eerste brief herhaalt Johannes de 
woorden uit het Evangelie (1:18): ‘Niemand heeft ooit God aanschouwd’ (1 
Joh. 4:12). Deze lijken er wat verloren te staan. Waar het Johannes echter om 
gaat is dat door een aanwezigheid in de liefde er iets zichtbaar wordt van wie 
God is. Wat hebben kinderen nodig om te kunnen leven? Allermeest de aan-
dacht in de vorm van aanwezigheid van opvoeders die hen liefhebben. ‘Waar 
liefde woont …’ Of het gaat om belichaamde praktijken. En dat brengt me bij 
een laatste motief: de aanwezigheid van de Geest. Juist het aspect van het zijn-
bij-anderen, de gemeenschapsvorming, wordt verstoord door taal en gedrag 
waardoor de Geest bedroefd wordt. We kunnen en mogen niet grof omgaan 
met Gods aanwezigheid in deze wereld, of geloven we daar niet meer in? Eens 
te meer geldt dat in de christelijke gemeente. De vroedvrouw luistert, maakt 
ruimte voor het verhaal van de ander en probeert zich in hem of haar te ver-
plaatsen. Empathisch luisteren dus. De ander voelt zich erkend en vanuit deze 
relatie is er een basis voor een nader gesprek. Niet ‘ik begrijp je zo goed’ en 
daar meteen je eigen verhaal aan vastknopen. Via de gastvrije ontvangst, het 
besef dat een gesprek iets in zich heeft van een binnengaan in een heiligdom, 
kan er ook ruimte komen voor het nieuwe leven. Daarmee is dan aangeduid 
hoe waarnaar verlangd wordt, geboren kan worden. ‘De vroedvrouw is de 
gastvrouw die een verandering begeleidt’ (Bakker, 2016). Bakker wijst daarbij 
een weg tussen twee klippen door: de vroedvrouw is enerzijds geen doortas-
tende chirurg. We zijn niet allereerst ‘probleemoplossers’. Anderzijds zijn we 
wel meer dan een bemoedigende vriend of vriendin, omdat daarbij de functie 
van gidsen ontbreekt. De ‘vroedvrouw’ gebruikt immers de maieutische 
methode waarvan Socrates de architect was. Het gaat om wat dan heet ‘moti-
verende gespreksvoering’. Zo de ander tevoorschijn luisteren als brug over de 
kloof van een wij-zij-denken. 
 Aandacht is - om nog één aspect te benoemen - ook van belang met het 
oog op het oefenen van de verbeeldingskracht (Alma, 2021). Zij beschrijft in 
Verlangen naar zin zes belangrijke ‘stappen’ hierbij: aandacht, associatie, 
experiment, anticipatie, expressie en reflectie. Aandachtig leren waarnemen 
omvat dus veel meer dan het hierboven genoemde. Het is er wel het kloppend 
hart van. 
 Je oefenen in een aandachtig leven kan op de nodige weerstand stuiten. 
Allereerst in jezelf. Een ‘brokkelbrein’ helpt er bepaald niet bij. De werkdruk 
zorgt voor een onrustig hoofd. Toch zal oefening kunst baren. Luisterend 
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leven is de aangewezen weg. Het is dé eigenschap van een leraar die zijn leer-
lingen met aandacht tegemoettreedt. Dat is geen ‘luisteren 2.0’, maar een 
‘luisteren Jesaja 50’. Het is een tekening van de Knecht des HEEREN, een 
karakteristiek van Christus’ onderwijs en zo van alle theologie levend vanuit 
Christus, in prediking en pastoraat, via katheder en kansel, in woord en daad. 
Hoe kunnen we met de vermoeiden een woord te rechter tijd spreken? Als we 
zelf onderwijs ontvangen, eerst leerling zijn voordat we anderen woorden 
doorgeven. ‘Hij wekt mij elke morgen, hij wekt mij het oor’ (Jes. 50:4). En 
werkelijk horen is gehoor geven, gehoorzaamheid. Of zijn we op de vlucht 
voor God?
 ‘Wie antwoord geeft voordat hij geluisterd heeft, is een dwaas’ (Spr. 18:13). 
Aandachtig leven behoort tot wat wij plegen te noemen de ‘middellijke weg’. 
Deze bijdrage is er ééntje op hoop van zegen: dat we middels onze aanwezig-
heid onder onze naasten iets van Gods aanwezigheid in Christus mogen 
representeren. Niet zonder reden draagt een boekje over aandacht de titel 
Etudes in presentie (Baart, 2016). Te hoog gegrepen? Dan grijpen we ernaast. 
Aandacht is niet maakbaar of meetbaar, maar wel merkbaar. Het onmogelijke 
gevraagd? Ook voor dit aspect van identiteitsvorming geldt dat zijn kracht in 
zwakheid volbracht wordt (2 Kor. 12:9-10). Daar vraagt Hij onze aandacht 
voor. Geen opgave door God zonder gave van God. Wie daarvan leeft, krijgt 
glinsterende ogen. 

Prediking als taal en muziek
Men kan de werking van muziek ontleden in trillingen, een studie van een 
partituur, een beschrijving van instrumenten, een wetenschappelijke studie 
van de interactie tussen hersenen en gehoor; men kan meten, maar niets van 
dat alles is in staat om ten volle te begrijpen wat er gebeurt met iemand die 
diepgeraakt wordt door muziek. Daarvoor hebben we de muziek zelf en de 
dichters nodig. Johan Verstraeten (hoogleraar ethiek aan de KU Leuven) 
schreef een boekje Taal en stilte. Naar een leiderschap voorbij de angst waarin 
hij op zoek is naar een taal die ten diepste vertolkt, die meer gericht is op ver-
staan dan begrijpen. Muziek begrijpen is wat anders dan muziek verstaan. Hij 
verwijst naar wat T.S. Eliot schreef over intensief luisteren naar muziek als 
één van de momenten waarin de mens als het ware het kruispunt tussen tijd 
en eeuwigheid ervaart, iets wat niet in objectiverende taal kan worden 
beschreven. Een mens kan zo intensief luisteren dat het geen luisteren meer 
is, maar eenwording met de muziek die voorbij het moment blijft nazinderen. 
 We kunnen dit woorden gaan geven door te spreken over de performatie-
ve werking van klanken, verbale en instrumentale. Daarmee hebben we ech-
ter geen greep op wat er gebeurt. Het blijft een omschrijving die hooguit 
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benaderend is. Zou dit besef niet noodzakelijk zijn voor een theologiebeoefe-
ning die recht wil doen aan wat er gebeurt als de partituur van het Woord 
uitgevoerd wordt? Zeker, iedere dirigent zal studie maken van de partituur en 
over welke instrumenten hij kan beschikken, maar daarmee heeft hij nog 
niets in de vingers. Of er geoefend wordt, maar het wacht op de uitvoering. Er 
is een gebeuren dat hij weliswaar leidt, maar niet beheerst, zodra de eerste 
tonen geklonken hebben en alles samen gaat klinken. Theologen als muzi-
kanten. Theologie als muziek. Het opstel van Berndt Wannenwetsch ‘Singen 
und Sagen. Zur musisch-musikalischen Dimension der Theologie’ (2004) zou 
verplichte lectuur moeten zijn voor iedere student theologie. De partituur 
komt tot leven in de uitvoering. Theologie als muziek, orthodoxie als de 
‘rechte lofprijzing’. Ook in de nacht, de klacht, de nood … Dus wel zo dat het 
hele repertoire tot zijn recht komt. Onlangs vroeg Piet Vergunst in De 
Waarheidsvriend aandacht voor ‘Ruimte voor lijden’ in de christelijke 
gemeente. Een pleidooi voor een prediking waarin allereerst het vaderhart 
van God opengelegd wordt, waarna ook de diepe nood van een mensenhart 
opengelegd mag worden, opdat beide met elkaar verbonden worden. Zo 
alleen zal het ‘nochtans’ van het geloof geboren worden.
 Een soortgelijk fenomeen – iets wat je meer kunt ervaren dan begrijpen - 
wordt onder woorden gebracht door Pascal Mercier in zijn boek Het gewicht 
van woorden in een fragment over iemand die aan het voorlezen is: ‘De tijd 
was ineens geen uiterlijk kader meer waarin de woorden ingepast waren en, 
vooruitlopend of navolgend, een reeks vormden, het was ineens omgekeerd: 
de tijd verdween in de zinnen die Andrej las, zijn woorden maakten de tijd en 
lieten hem vloeien, het was alsof Andrej, zolang hij voorlas, schepper en 
gebieder van de tijd was, zodat de vraag hoelang hij nu eigenlijk voorgelezen 
had een eigenaardige leek, een vraag die onbegrip verried voor wat iedereen 
in deze ruimte gevoeld had.’ Misschien een aardig fragment om eens met een 
kerkenraad te bespreken die een nogal wettische instelling heeft als het gaat 
om de lengte van de preek…. Preken is wat anders dan de tijd volpraten, het 
is immers woorden geven vanuit het gegevene van de volheid van de tijd en 
dat wel zo dat de eeuwigheid de tijd binnenkomt, de eeuwige God een sterve-
ling omhelst. En eeuwigheid kent geen tijd.

Personalia
Enkele benoemingen vonden plaats in het laatste kwartaal van vorig jaar. 
Daarmee feliciteren we hen van harte:
 Dr. J.W. (Joost) Hengstmengel is per december 2022 benoemd als univer-
sitair docent neocalvinisme aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Hij start samen met een aantal collega’s van het 
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Erasmus Economics and Theology Institute van de Erasmusuniversiteit in 
Rotterdam en de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht een onderzoek 
naar de bijdrage van de gereformeerde traditie in de geschiedenis van het eco-
nomisch denken en handelen. Het onderzoek ‘De reformatie van het econo-
misch denken’ gaat in januari van start en duurt vier jaar. Veel onderzoeks-
vreugde toegewenst op een terrein waar de spreuk die gereformeerd-zijn 
typeert als een semper reformanda zeker van betekenis zal blijken te zijn. 
 Eveneens per december 2022 is J.M. (Hans) Burger benoemd tot hoogle-
raar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen|-
Utrecht. Volgens de mededeling van dit heugelijke feit op de website van deze 
universiteit: ‘De komende jaren wil prof. Burger zich bezig gaan houden met 
de onderwerpen die in het verlengde liggen van zijn proefschrift over ‘zijn in 
Christus’. Wat betekent het offer van Jezus Christus tegen de achtergrond van 
de ecologische crisis? Hoe kunnen nieuwe generaties in onze onrustige wereld 
in Jezus Christus Gods liefde vinden?’ Van harte feliciteren we hem met deze 
benoeming en wensen we hem nog vele jaren toe om als leerling te functione-
ren als hoogleraar. 
 Op 16 december 2022 vond de oratie van VU-hoogleraar Katja Tolstoj 
plaats als hoogleraar Theologie en Religie in posttraumatische samenlevin-
gen. Deze rede draagt de titel: Imago Dei reimagined. The Concept of Man as 
Image of God in View of Extreme Dehumanizations. Zij is overigens ook ver-
kozen tot theoloog des vaderlands in 2023. Of dat een voorrecht is, weet ik 
niet, maar een zekere positie verschaft het iemand wel. We hopen tot ‘heil des 
volks’. 
 Op 30 november hield Albert Clement zijn inaugurele rede als persoonlijk 
hoogleraar aan de TUA voor de leerstoel Theologie en Muziek: ‘Bach en zijn 
Bijbel. Theologie en muziek in leven en werk van een gelovig genie’. Zangers 
van de TUA-cantorij zongen samen met zanglustigen van de Roosevelt 
Academy uit Middelburg enkele Bach-koralen. Een veelbelovend begin. En of 
het nodig is: zo langzamerhand is kerkmuziek verdwenen uit de academische 
wereld. Over theologie en muziek, muziek als theologie en theologie als 
muziek is nog genoeg te zeggen. Daarbij zullen zeker hedendaagse vragen 
vanuit de kerken aandacht krijgen, ook het kerklied. 
 Op 27 januari 2023 bevinden we ons aan het andere eind van het spec-
trum. Onze zeer gewaardeerde collega H.G.L. (Eric) Peels houdt dan zijn 
afscheidscollege ‘Dan raak ik diep bewogen…’. Onze godsbeelden en het 
godsbeeld van Jeremia’. Per 1 februari is hem op de meest eervolle wijze eme-
ritaat verleend. Sinds 1 december 1986 als hoofddocent Oude Testament 
benoemd als opvolger van zijn leermeester prof. B.J. Oosterhof, weggeroepen 
uit zijn eerste gemeente Zoetermeer. Sinds 14 januari 1992 diende hij de TUA 
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als hoogleraar. De thematiek van zijn proefschrift over ‘De wraak van God’ in 
al haar veelzijdigheid heeft vele pennenvruchten van zijn hand opgeleverd in 
deze decennia, zowel wetenschappelijk als meer toegankelijk voor een breder 
publiek. Zijn speciale aandacht kregen de exegese en theologie van het Oude 
Testament, met de thematiek ‘godsbeeld’ als kern. Daarnaast zijn Jeremia-
onderzoek. De laatste jaren troffen we hem aan in zijn ‘Jeremia-hok’, een 
werkkamer op de TUA waarin hij omgeven was door vele boeken die hij als 
raadgevers of als tegensprekers om zich heen had verzameld om zo een lijvig 
commentaar te schrijven dat in 2023 zowel in een Nederlandse als Engelse 
versie zal verschijnen. Met deze regels doe ik hem geen recht, maar stellig zul-
len anderen nog meer over deze theoloog en zijn werk vertellen. Vanaf deze 
plaats wensen we hem als redactielid van harte een gezegende emeritaatstijd 
toe, samen met zijn Janine en de kinderen en kleinkinderen. 

Ten slotte zijn er weer enkele promoties te vermelden: 
 Aan de VU: op 26 oktober Danny Hyde, “These are the Times”: Public 
Worship as Manifestation of a New Age of TheoPolitics in the Theology of 
John Owen (promotores Wim van Vlastuin en Henk van den Belt).
 Op 4 november John T. Lowe, “The Practice that Prevails”: Jonathan 
Edwards, Slavery, and Race (promotores Wim van Vlastuin, Ken Minkema en 
Victor Emma).
 Op 12 december 2022 is aan de VU Bernard J.D. van Vreeswijk, hervormd 
predikant te Scheveningen, bij G. van den Brink en C. van der Kooi gepromo-
veerd op Vergeving en herstel: De relevantie van Anselmus’ concepten van 
gerechtigheid en genoegdoening voor de verzoeningsleer in de moderne westerse 
cultuur.
 Aan de TUA: op 7 december Brian G. Najapfour, Joseph Hart (17121768) 
and his contribution to the early British Evangelical Movement (promotores: 
Herman Selderhuis en Adriaan Neele). 
 Een hartelijke gelukwens aan het adres van deze doctores (en daarin delen 
de begeleiders). 

M.J. Kater


