REDACTIONEEL EN INHOUD

‘ at is wijsheid?, verzuchten we soms. Maar het is
ook wel degelijk een goede vraag. Onze begeerte
naar wijsheid is van alle tijden. Al duizenden jaren
lang. De oudst bekende Westerse wijsgeren, die

probeerden de natuurverschijnselen te begrijpen en er rationele verklaring
voor te geven, woonden in Milete, in de zesde eeuw voor Christus. Deze
oude Grieken vlochten de bakermat van de Westerse filosofie, wetenschap
en zelfs beschaving. In de eeuwen daarna bleven het de filosofen die zich
bezighielden met wis-, natuur- en sterrenkunde, met geneeskunde en met
politiek. Een onophoudelijk zoeken naar het hoe en waarom. Om steeds
weer nieuwe antwoorden op oude vragen te vinden.

Lodi Nauta, hoogleraar geschiedenis van de filosofie, overziet die duizenden

jaren van Westers denken en stelt zijn focus vooral scherp op interessante

tijden als Middeleeuwen, Renaissance en Verlichting, waarin steeds weer
ons mens- en wereldbeeld kantelde.
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Voor zijn werk ontving Nauta dit jaar de Spinozapremie, de hoogste
wetenschappelijke onderscheiding in Nederland. Als eerste filosoof ooit.
En dat laatste is vreemd, gezien het voorgaande. En ook omdat de filosofie
nog steeds uiterst belangrijk is, voor de samenleving én de wetenschap. Het
is opvallend hoeveel van de onderzoekers en alumni in dit herfstnummer
er naast hun studie filosofie bij deden of zich er tijdens hun onderzoek of
ander werk in zijn gaan verdiepen. Zij stellen vragen als: Wat is waarheid,
een thuis, een herinnering? Hoe handhaaf je je als autonoom denker? Wat
maakt een samenleving stevig en veerkrachtig, ‘sustainable’? Vragen die
roepen om denkkracht, om onderzoek. En om filosofie. Want, ondanks alle
vergaarde kennis lijken we wat betreft wijsheid soms wel weer terug bij af.

Het is herfst. Het academisch jaar en het theaterseizoen zijn begonnen. Tijd
voor andere dingen. Tijd om te filosoferen.

Wij wensen u een fijn najaar!

COVER REYER BOXEM
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